


BEDENK WEL, IK ZEND JULLIE ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN. 
WEES DUS SCHERPZINNIG ALS EEN SLANG, MAAR BEHOUD DE 
ONSCHULD VAN EEN DUIF. 

MATH 10:16 NBV21



Math 10:17-33 …..dit 
staat jullie te wachten 

maar Ik ben er bij



Math 10:1-15….....Ik stuur 
jullie er op uit om te 
genezen, bevrijden,, 

Koninkrijk der hemelen 
verkondigen, vraag er niets 

voor maar geef….



BEDENK WEL, IK ZEND JULLIE ALS SCHAPEN ONDER DE WOLVEN. 
WEES DUS SCHERPZINNIG ALS EEN SLANG, 
MAAR BEHOUD DE ONSCHULD VAN EEN DUIF..

Zwakte van schapen - Gevaar van wolven

Wijsheid van slangen - Onschuld van duiven



Gen 3: genesis 3:1 HTB 'de slang was listiger dan alle andere dieren die 

de Here God had gemaakt. Hij zocht de vrouw op en vroeg: ‘God heeft 

jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’ 

Arum= Engels prudent = gewiekst, sluw, beleidvol, voorzichtig

Math 10:16 Arglistig/Wijs als een slang

Phronimos = prudent, bedachtzaam zijn, wijs, voorzichtig



Spreuken 27:12 HTB

'Een (prudent) bedachtzaam en verstandig mens ziet het 

dreigend gevaar en verbergt zich, maar de onverstandigen

blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft. '

Spreuken 14:8

'De wijsheid toont een verstandig mens hij volgen moet, maar 

het onverstand van de zot brengt en anderen op een 

dwaalspoor. ‘

The wisdom of the prudent is to understand his way: but the 

folly of fools is deceit KJV



Romeinen 16:19

'Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. 

Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen 

wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. 

“Be excellent in what is good, be innocent of  evil” – NIV

“I would have you wise unto that which is good, 

and simple concerning evil” - KJV

Innocence

= simpel, niet gemengd, puur, 

onschuldig, zit geen kwaad bij



1 Petrus 3:15-17

'Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd 

bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, 

als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het 

nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die 

kwaadspreken van uw christelijke levenswandel, vol schaamte moeten 

bekennen dat zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en 

ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen. '



LEREN LEVEN VANUIT ONSCHULD

ERVARING PAKT ONSCHULD AF



Filippenzen 2:15

'' Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie zodat niemand een 

kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven 

wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze 

wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen '


