


DE 7 LAATSTE 
WOORDEN 

• LUKAS 23:34 ‘VADER, VERGEEF HUN, WANT ZE WETEN 
NIET WAT ZE DOEN.’ 

• LUKAS 23:43 JEZUS ANTWOORDDE: ‘IK VERZEKER JE: 
NOG VANDAAG ZUL JE MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN.’ 

• JOHANNES 19:26 ‘DAT IS UW ZOON,’ ‘DAT IS JE 
MOEDER.’  

• MATTHEUS 27:46 / MARKUS 15:34 – ‘ELI, ELI, 
LEMA SABACHTANI?’ ‘MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM 
HEBT U MIJ VERLATEN?’ 

• JOHANNES 19:28 - ‘IK HEB DORST.’ 
• JOHANNES 19:30 ‘HET IS VOLBRACHT.’  
• LUKAS 23:46 ‘VADER, IN UW HANDEN LEG IK MIJN 

GEEST.’ 
 



I. LUKAS 23:34  

JEZUS ZEI: 
 ‘VADER, 

VERGEEF HUN, 
WANT ZE WETEN 

NIET WAT ZE 
DOEN.’ 

 



MATTHEUS 5:44 
HEB JE VIJANDEN LIEF EN BID VOOR WIE JULLIE VERVOLGEN, 
ALLEEN DAN ZIJN JULLIE WERKELIJK KINDEREN VAN JE VADER 

IN DE HEMEL”. 



II.  LUKAS 24:43 
JEZUS ANTWOORDDE: ‘IK VERZEKER JE: NOG 

VANDAAG ZUL JE MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN.’ 



III. JOHANNES 19:26 
TOEN JEZUS ZIJN MOEDER ZAG STAAN, EN BIJ HAAR DE 

LEERLING VAN WIE HIJ VEEL HIELD, ZEI HIJ TEGEN ZIJN 
MOEDER: ‘DAT IS UW ZOON,’ 



IV. MATTHEUS 27:46  
MARKUS 15:34  

AAN HET EINDE DAARVAN, IN 
HET NEGENDE UUR, GAF JEZUS 
EEN SCHREEUW EN RIEP LUID: 

‘ELI, ELI, LEMA SABACHTANI?’ 
DAT WIL ZEGGEN: ‘MIJN 

GOD, MIJN GOD, WAAROM 
HEBT U MIJ VERLATEN?’ 



PSALM 22:1 
“MIJN GOD, MIJN GOD, 
WAARTOE HEEFT U MIJ 

VERLATEN?” 
 

HET ANTWOORD  
(PSALM 22:25):  

“WANT HIJ HEEFT DE ELLENDIGE 
IN ZIJN ELLENDE NIET VERACHT 

EN NIET VERAFSCHUWD;  
HIJ HEEFT ZIJN AANGEZICHT 

NIET VOOR HEM VERBORGEN, 
MAAR HIJ HEEFT GEHOORD, 

TOEN HIJ TOT HEM RIEP.” 
 



JOHANNES 16:32 
ER KOMT EEN TIJD, EN DIE TIJD 

IS ER AL, DAT JULLIE 
UITEENGEDREVEN WORDEN, 
DAT IEDER ZIJN EIGEN WEG 

GAAT EN MIJ ALLEEN 
ACHTERLAAT. MAAR IK BEN 

NIET ALLEEN, WANT DE VADER 
IS BIJ MIJ.  



V.  JOHANNES 19:28  
TOEN WIST JEZUS DAT ALLES WAS VOLBRACHT, EN OM DE 
SCHRIFT GEHEEL IN VERVULLING TE LATEN GAAN ZEI HIJ:  

‘IK HEB DORST.’ 



PSALM 69:22  
“IN MIJN DORST HEBBEN ZIJ MIJ ZURE WIJN 

LATEN DRINKEN”.  



VI. JOHANNES 19:30 

NADAT JEZUS 
ERVAN GEDRONKEN 
HAD ZEI HIJ: ‘HET IS 
VOLBRACHT.’ HIJ 

BOOG ZIJN HOOFD 
EN GAF DE GEEST. 



HET IS 
VOLBRACHT 

- 
TETELESTAI 

 –  
VOLLEDIG 
BETAALD 



VII.  LUKAS 23:43  
EN JEZUS RIEP MET LUIDE STEM: ‘VADER, IN UW HANDEN 

LEG IK MIJN GEEST.’ TOEN HIJ DAT GEZEGD HAD, BLIES HIJ 
DE LAATSTE ADEM UIT. 



DE ZEVEN WOORDEN ZIJN 7 BASIS BEHOEFTEN 
VAN IEDER MENS 
  

1. VERGEVING 
2. REDDING 
3. FAMILIE / GEMEENTE 
4. RELATIE 
5. ETEN EN DRINKEN  
6. BESTEMMING 
7. EEUWIGHEID 
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