


Via Dolorosa

De Weg van het 

Lijden

Letterlijk de 

Lijdensweg van 

Jezus Christus



Getsemane שמניםגת , 

Gat-Sjmanim –

Letterlijk "oliepers" 

Tuin van Getsemane 

ligt aan de voet van 

de Olijfberg



HET LIJDEN VAN  JEZUS 

WAS ALS HET PERSEN 

VAN OLIJVEN! 



‘VADER, ALS HET MOGELIJK 

IS, LAAT DEZE BEKER 

DAN AAN MIJ VOORBIJGAAN!’ 

In Getsemane zegt Jezus: Ik ben 

diepbedroefd, tot stervens toe. 

Blijf hier met Mij waken.’ 39 Hij

liep nog een stukje verder, liet

zich voorovervallen op de grond

en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, 

laat deze beker dan aan Mij

voorbijgaan!’   (Mattheus 26:38) 



ZWEET VIEL IN 

GROTE DRUPPELS ALS 

BLOED OP DE GROND

In Lukas 22:44 

“Hij werd overvallen door 

doodsangst en bad nog vuriger; 

zijn zweet viel in grote druppels

als bloed op de grond.” 



Hematohidrosis

Lukas was een arts . 

Lukas omschrijf t hier wat men in de 

Medische wereld hematohidrosis noemt, 

ook wel bloedzweet genoemd. 

Het is een zeer zeldzame aandoening

waarbij een mens bloed zweet. 

Dit kan optreden onder omstandigheden

van extreme fysieke of emotionele stress.



U WIL GESCHIEDE

Lukas 22:42 ‘Vader, als U het 

wilt, neem dan deze beker

van Mij weg. Maar laat niet

wat Ik wil, maar wat U wilt 

gebeuren.’



Bent U de Messias, 

de Zoon van God?

Mattheus 26:63 

‘Ik bezweer U bij de levende God: zeg ons of 

U de Messias bent, de Zoon van God.’  64 

Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar Ik zeg 

tegen u allen hier: vanaf nu zult u de 

Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand 

van de Machtige en Hem zien komen op de 

wolken van de hemel.’  



Johannes 19:1 “Toen 

liet Pilatus Jezus 

geselen”. 

Psalm 129:3 

“Ze trokken hun ploeg 

over mijn rug en 

maakten lange voren.”



Jesaja 53 en 1 Petrus 2:24 

“Door Zijn striemen

bent u genezen”.

De Romeinse zweep,
"flagrum" ook wel 
"flagellum" genoemd 



A crown of thorns on 

His head and clothed 

in a purple robe

Johannes 19:2 

De soldaten vlochten een kroon 

van doorntakken, zetten die op 

zijn hoofd en deden Hem een

purperen mantel aan. 3 Ze liepen

naar Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, 

koning van de Joden!’, en ze 

sloegen Hem in het gezicht.



Genesis 3:18 

Dorens en distels

zullen er groeien.

Mattheus 27:27 

De soldaten van de gouverneur namen Jezus

mee naar het pretorium en verzamelden de 

hele cohort om Hem heen. 28 Ze kleedden

Hem uit en deden Hem een scharlakenrode

mantel om, 29 vlochten een kroon van 

doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze 

gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand

en vielen voor Hem op de knieën. Spottend

zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’

De Ziziphus Spina-Christi boom 



Golgota.

Einde en Begin

Johannes 19:16 

Jezus werd weggevoerd; 

17 Hij droeg zelf het kruis naar

de zogeheten Schedelplaats, in 

het Hebreeuws Golgota.



Het Bloed van Jezus

stroomde zelfs uit

Zijn Handen

Jesaja 53:5 Om onze zonden

werd hij doorboord.

Psalm 22:17 zij hebben mijn

handen en voeten doorboord.

Zacharias 12:10 Zij zullen hun

blik richten op mijn gezant die 

zij doodgestoken hebben



Genageld werd 

aan het kruis 

Kollossenzen 2:14 

Hij heeft het document met 

voorschriften waarin wij werden

aangeklaagd, nietig verklaard

en het weggedaan door het aan

het kruis te nagelen.



Een lans in zijn zij…

Bloed & Water 

Johannes 19:33 

Vervolgens kwamen ze bij Jezus, 

maar ze zagen dat Hij al gestorven

was. Daarom braken ze zijn benen

niet. 34 Maar een van de soldaten

stak een lans in zijn zij en meteen

vloeide er bloed en water uit.



• Getsemane – Oliepers 

• Geseling – Zijn striemen brachten Genezing 

• Doornenkroon – Vloek op zich genomen 

• Spijkers – genageld aan het kruis

• Speer – Gemeente geboren 

Jezus heeft 5 keer gebloed voor jou





AVONDMAAL:

DOE DIT TOT MIJN GEDACHTENIS



Verbond van het Zout

Het Doorlopend Verbond (een eeuwig verbond)

Leviticus 2:13 

Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als

teken voor het verbond met jull ie God, mag bij het graanoffer

niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden

toegevoegd.

2 Kronieken 12:5 

U zou toch moeten weten dat de HEER, de God van Israël, het 

koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn

nakomelingen heeft gegeven, in een met zout bekrachtigd

verbond.

Numeri 18:19 

Van alle heil ige gaven die de Israëlieten aan de HEER brengen, 

geef Ik jou, je zonen en je dochters voor altijd een vast deel. 

Voor de HEER geldt dit als een eeuwigdurend, met zout

bekrachtigd verbond met jou en je nakomelingen .’
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