


Mattheus 28:1-7 

1 Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag

van de week, kwam Maria van Magdala met de andere

Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde

hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit

de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging

erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding

was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en

vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de 

vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, 

de gekruisigde, zoeken. 

6 Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij

gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg

hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie

weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem 

zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’



De kracht van zijn 

opstanding te ervaren

Filippenzen 3:10 

“Ik wil Christus kennen door de 

kracht van zijn opstanding te

ervaren, door te delen in zijn

lijden en aan Hem gelijk te

worden in zijn dood, 11in de hoop 

ook zelf uit de dood op te staan.”



RECHTS EN LINKS VAN JEZUS

WAREN TWEE MISDADIGERS

GEKRUISIGD

De één ervoer de opstandingskracht

van Jezus, de ander niet.

De één was dezelfde avond nog met 

Jezus in het Paradijs, de ander niet.



Filippenzen 3:10,11 

“Ik wil Christus kennen door 

de kracht van zijn

opstanding te ervaren, door 

te delen in zijn lijden en aan

Hem gelijk te worden in zijn

dood, 11 in de hoop ook zelf

uit de dood op te staan.”



Drie manieren HOE je de 

Opstandingskracht kunt 

ervaren:

1.De Doop – identificatie met 

Christus

2.De opstanding - van de 

Doden als Jezus terugkomt.

3.De opstandingskracht in het 

dagelijkse leven. 



10 Als Christus echter in u 

leeft, is uw lichaam

weliswaar door de zonde ten 

dode opgeschreven, maar de 

Geest schenkt u leven, omdat

u door God rechtvaardig bent 

verklaard. 

11 Want als de Geest van 

Hem die Jezus uit de dood

heeft opgewekt in u woont, 

zal Hij die Christus heeft

opgewekt ook uw sterfelijk

lichaam levend maken door 

zijn Geest, die in u woont.

Romeinen 8:10,11 



NEEM JE KRUIS OP 

EN VOLG JEZUS

Mattheus 16:24 

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Wie achter Mij aan wil komen, moet

zichzelf verloochenen, zijn kruis op 

zich nemen en Mij volgen. 25 Want 

ieder die zijn leven wil behouden, zal

het verliezen, maar wie zijn leven

verliest omwille van Mij, zal het 

behouden.



Laat de Kracht van het Kruis -

de Kracht van de Opstanding 

worden in jouw LEVEN! 

Alle zegeningen van het 

Kruis worden

werkelijkheid in de 

Opstanding! 



HOE OVERWELDIGEND GROOT IS DE KRACHTIGE 

WERKING VAN GODS MACHT VOOR ONS DIE GELOVEN!

Maak Efeziërs 1:19 je eigen:  

…hoe overweldigend groot de krachtige werking

van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die 

macht was ook werkzaam in Christus toen God 

Hem opwekte uit de dood en Hem in de 

hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.



Filippenzen 3:10,11 

“Ik wil Christus kennen door 

de kracht van zijn

opstanding te ervaren, door 

te delen in zijn lijden en aan

Hem gelijk te worden in zijn

dood, 11 in de hoop ook zelf

uit de dood op te staan.”
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