


JOHANNES 20:21

Zoals de Vader Mij 
heeft uitgezonden, 
zo zend Ik jullie uit.’



Wat betekent 

zenden eigenlijk?

1) Afvaardigen 2) Dirigeren 
3) Sturen of Opsturen 4) 
Overmaken 5) Toekomen. 

Het komt erop neer dat 
men iets of iemand van 
de ene plaats naar de 
andere verplaatst.



ELKE STAP DIE JE MAAKT EN ELKE

GROND DIE JE BETREEDT DOE JE 

ALS AMBASSADEUR VAN HET 

KONINKRIJK VAN GOD. 

JE DOET HET ALS EEN GEZONDENE! 



Lukas 24:49-53 

‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. 

Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel

zijn bekleed.’ 50 Hij nam hen mee de stad uit, tot 

bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en

zegende hen. 51 En terwijl Hij hen zegende, ging

Hij van hen heen en werd opgenomen in de 

hemel. 

52 Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde

terug naar Jeruzalem. 53 Ze waren voortdurend in 

de tempel, waar ze God loofden. De Titel van de 

preek is: Wat de Vader beloofd heeft. Het gaat

hier om de belofte van de Vader, Wat dat is! Eerst

wil ik met jullie vaststellen wat de Vader niet

beloofd heeft.



Lukas 24:49

‘Ik zend jull ie wat mijn

Vader heeft beloofd. Blijf

in de stad tot jull ie met 

kracht uit de hemel zijn

bekleed.’



De gebeurtenissen van Pasen tot Pinksteren

1. Jezus stond op uit de dood. Hij verscheen aan de discipelen. 

2. Hij bl ies op de discipelen en zei: Ontvang de Heilige

Geest.

3. Jezus zei: Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik

ook jullie.

4. 40 dagen onderwijst Jezus hen over het Koninkrijk van 

God.

5. Daarna zei Jezus in Mattheus 28: Ga heen in de wereld

maak discipelen.

6. Maar in Handelingen lezen we dat Hij ook nog zei: Even 

wachten: Wacht op de doop met de Heilige Geest. 

7. Vervolgens kwam Hemelvaart. Jezus keerde terug naar de 

Vader.

8. Pinksteren moest nog komen. Pinksteren is de vervulling

van de Belofte van de Vader.



PINKSTEREN IS DE 

VERVULLING VAN DE 

BELOFTE VAN DE VADER



Handelingen 1:4-8  

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 

maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij 

hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 

gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 

‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 

herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader 

in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in 

heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’



3 momenten

• Wedergeboorte!

• Doop in Water!

• Doop met de Heilige Geest!

Handelingen 2:38 

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en

laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de 

gave van de Heil ige Geest ontvangen”



Handelingen 2:1 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 

waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er 

uit de hemel een geluid als van een hevige 

windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een 

soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten, 4 en allen werden vervuld van 

de Heilige Geest en begonnen op luide toon 

te spreken in vreemde talen, zoals hun 

door de Geest werd ingegeven. 



HEB JIJ JOUW BELOFTE AL INGELOST?

Ontvang de Doop met de Heilige Geest vandaag.
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