
Groei in het lichaam 
van Christus

Hoe creëer je een gezonde groei in de kerk?
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ELEMENTEN VOOR APOSTOLISCHE GROEI 

De volgende elementen zullen een hernieuwde 
apostolische stuwkracht in de kerk teweegbrengen:

1. Vrijheid in de Geest

2. Geestelijk ouderschap

3. Verhouding

Al deze moeten functioneren onder de Heerschappij van 
Jezus, volgens Zijn woord en Zijn wil.





God de Vader Jezus Heilige Geest
Romans 12:6-8 Ephesians 4:11 1 Corinthians 12:8-10

Ontvangen bij de 
conceptie.  Definieert 
ziel, geest, 
persoonlijkheid, 
vooruitzichten en hoe je 
werkt = Spiritueel DNA

Gaven gegeven door 
Jezus voor de uitrusting 
van de heiligen..

Gegeven door de 
Heilige Geest tot 
opbouw.  Dit zijn gaven 
die worden gegeven en 
kunnen worden gezocht.

7 Gaven: 
 Profeet 
 Dienaar 
 Leraar  
 Bemoediger  
 Gever 
 Leider 
 Ontfermer 

 Persoonlijkheid of 
DNA

5 Mentors/coaches 
• Apostelen

•  Profeten

•  Evangelisten

•  Herders

•  Lerarens

9 Gaven 
• Woord van wijsheid

•  Woord van kennis

•  Vertrouwen

•  genezingen

•  Wonderen

•  Profetie

•  Onderscheiden van 

geesten

•  Verschillende soorten 

tongen

•  Interpretatie van 

tongen

•
•  (Individuele Gaven)





• VRIJHEID IN DE GEEST

• Ieder mens, van de jongste tot de oudsten, 
moet in de geest de vrijheid hebben om het 
woord van de Heer te horen en te 
gehoorzamen. Dit opent creativiteit voor 
hem om alles te initiëren wat hij onder ons 
wil doen.



VRIJHEID IN DE GEEST 

Elk individu, van de jongste tot de oudste, moet vrijheid in de Geest hebben om het 
woord van de Heer te horen en te gehoorzamen. Dit opent creativiteit voor Hem 

om onder ons alles te initiëren wat Hij wil doen.
We moeten ons volk leren: "Je kunt Gods stem horen... maar je moet het ook 

gehoorzamen en erop uitstappen om Hem te vertrouwen om het onmogelijke te 
doen." De stappen zijn: (1) God geeft openbaring, (2) we interpreteren de 

openbaring en (3) we passen toe wat we begrijpen. We kunnen soms fouten maken 
in onze interpretatie of toepassing, maar dat is oké - zo leren we. Vaak horen de 

jonge en onervaren God het duidelijkst, omdat ze nog niet geloven dat het niet kan!

Het is belangrijk dat individuen deze vrijheid in de Geest hebben om God te horen 
en te gehoorzamen, maar dit gebeurt niet in een vacuüm of onafhankelijk. Anders kun 

je eindigen met de "tirannie van één". Dit is waar het belangrijk wordt om te 
begrijpen hoe spiritueel leiderschap werkt.



Wecken Sie den Stick, bis die Musik aufhört, und dreht sich dann um und büpfe.
Wecken Sie den Stick, bis die Musik aufhört, und dreht sich dann um und büpfe.



Geestelijke Ouderschap  
Ouderen zijn niet per se ouder in leeftijd (Timothy, een jongere, was een 

ouderling). Maar ouderlingen hebben een brede diepte van ervaring en spirituele 
volwassenheid, en ze voldoen aan de leiderschapscriteria die zijn geschetst in 1 

Timotheüs 3 en Titus 1.

Volgens Timotheüs en Titus moeten spirituele leiders gastvrij zijn. Het Griekse 
woord voor gastvrij, "xenophilo", betekent "een liefhebber van het nieuwe, het 

vreemde, het andere." Zo zijn ze openhartig voor nieuwe visie en 
pioniersprojecten en vragen ze God "laat ons zien of dit woord door U is bedacht 

en geef ons de timing en andere toepassingsdetails." Dan moeten ze de groep 
coachen in hoe het woord het beste kan worden toegepast in de context van het 

geheel.



Teamcoaching- / Mentoring
 

Eph 4: 11-13

Apostel

Profeet

Evangelist

Sheppard

Leraar



SPIRITUAL 



Verhouding 

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 
woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, 
Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de 

wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”
Johannes 17:20-21 HSV





RELATIERELATIE 

“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden 
van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is 

het ook met Christus.”
1 Korinthe 12:12 HSV

1 Corinthians 12:12 NIV
[12] The body is a unit, though it is made up of many parts; and 
though all its parts are many, they form one body. So it is with 

Christ.




