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Brood is voedsel voor 
het Lichaam.

-

Gods Woord is voedsel 
voor de Geest.



Hoe Gods woord in 
ons komt: 

Horen & Geloven

Gods Woord wordt eerst gehoord

Als het woord ontvangen en geloofd 

wordt komt het in je hart (jouw Leven)



Kollossenzen 3:16

o(NBV21) Laat Christus’ woorden in 
al hun rijkdom in u wonen.

o(HSV) Laat het woord van Christus 
in rijke mate in u wonen.



Jezus vroeg zijn 
discipelen: 
Willen jullie ook 
gaan?

Petrus antwoord: ‘Naar wie zouden 
we moeten gaan, Heer? U spreekt 
woorden die eeuwig leven geven.’  

Johannes 6:68 



DAVAR  betekent woord of ding
Het Hebreeuwse woord voor woord: DAVAR

Woorden hebben substantie! 



Jezus is het 
Woord van God!

oGod zegt niet het één - maar 
bedoelt iets anders. 

oGod is één met dat wat Hij 
zegt.

oGod is waarheid, er is geen 
leugen in Gods Woord. 

oZijn karakter en Zijn spreken 
stemmen met elkaar overeen.



Gods Woord is als 
Honing en als Brood 

Twee fundamentele 

aspecten van Gods Woord: 

Honing en Brood. 



Honing en Brood
oHoning is zoet

oHoning is het enige voedsel dat 
niet bederft! 

oHoning bevat ongelooflijk 
antioxidanten, vitamines, 
mineralen. 

oHoning is het meest 
'energiedichte' voedsel. Het is zeer 
geconcentreerd qua 
voedingsstoffen.

oBrood is belangrijk voor de 
inname van goede voedingsstoffen 
als vezel, eiwit, vitamine en 
mineralen. 

oNadeel: brood bederft relatief snel



Honing en Brood

HONIG

o Honing is zoet

o Honing is het enige 

voedsel dat niet bederft! 

o Honing bevat ongelooflijk 

antioxidanten, vitamines, 

mineralen. 

o Honing is het meest 

'energiedichte' voedsel. 

Het is zeer 

geconcentreerd qua 

voedingsstoffen.

BROOD

o Brood is het basis voedsel

o Brood is belangrijk voor 

de inname van goede 

voedingsstoffen als vezel, 

eiwit, vitamine en 

mineralen. 

oNadeel: brood bederft 

relatief snel

HONING OP BROOD



I. Dagelijkse Brood 
(Manna)

Wij hebben zowel het dagelijkse brood 

nodig als ook de eeuwige honing!

Onze voorouders hebben immers 

manna in de woestijn gegeten, zoals 

geschreven staat: “Brood uit de hemel 

heeft hij hun te eten gegeven.”

Johannes 6:31 
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EXODUS

Exodus 16:4 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De 
mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor 
die dag nodig hebben. Daarmee stel Ik hen op de proef: Ik wil zien of ze zich aan mijn 
voorschriften houden.

Exodus 16:16-20

De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen 
mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ [17] 
De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. [18] Toen ze het 
namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die 
weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als 
hij nodig had. [19] Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te 
bewaren. [20] Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets; de 
volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes werd woedend op hen.

Exodus 16:35

Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze 
aten manna tot ze de grens van Kanaän bereikten.
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De mens leeft niet van 
brood alleen

Matteüs 4:4 - JEZUS

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, 
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 
God.”’

Deuteronomium 8:3 - MOZES

Hij hééft u voor zijn macht laten buigen: Hij liet u 
honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel 
dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders 
evenmin. Zo maakte Hij u duidelijk dat een mens 
niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de 
mond van de HEER voortbrengt.
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Grieks kent twee woorden voor woord:

Rhema en Logos!

Het dagelijkse brood is als Rhema – niet Logos.

Manna is als Rhema! Het woord Rhema is ‘het gesproken woord’. 

Lukas 1:38 Maria zei: 

Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord 
(rhema). 
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II. Logos, de Honing, •
 Het eeuwige Woord!

Logos van Biologie en Theologie, De 
studie van het leven, studie van 
God…

Logos is het eeuwige woord dat altijd 
hetzelfde is, nooit verandert.

Logos is dus als honing – Het voedsel 
dat niet bederft!
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LOGOS is 
onveranderlijk!

Jezus is Logos. 

De Bijbel is Logos

Johannes 1:1

In het begin was het Woord (Logos) en het Woord (Logos) was bij
God en het Woord (Logis) was God! 
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Gods Woord is als Honing

Psalmen 119:103 Hoe zoet zijn uw woorden voor 
mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn 
mond.

Psalmen 19:11 (Het gaat hier over de Thora). 
David zegt over Gods Woord: Ze zijn begeerlijker 
dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter 
dan honing, dan honing vers uit de raat.

Ezechiël 3:3 En de stem zei: ‘Mensenkind, vul je 
maag en je buik met deze rol, die Ik je geef.’ Ik at 
de rol op; hij was zo zoet als honing.

Spreuken 16:24 is wat algemener: Een vriendelijk 
woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en 
gezond voor het lichaam.

20XX presentation title 17



Gods Woord: 
Brood & Honing

Gods Woord is aan de 
ene kant als brood voor 
elke dag. 

Aan de andere kant is het 
ook als honing: zoet en 
onbederfelijk! 

20XX presentation title 18



Nu: “Proef en geniet de goedheid van de HEER.”
Psalm 34:9
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