


Jezus zei: Laten we 
het meer oversteken!

Het Meer van Galilea, 
Meer van Tiberias, Meer 
van Genesareth –
Allemaal hetzelfde meer.



De discipelen 
konden de 
overkant zien

Waar je ook staat bij 
het meer van 
Genesareth, je kunt 
altijd de overkant 
zien! 



God is de God van 
Openbaring 

Openbaring: 
Apocalyps betekent 
ontsluiering

Jezus brengt alles 
aan het Licht, Hij 
openbaart, Hij is 
duidelijk.

Occult betekent verborgen, 
geheim, stiekem, in het duister.
Satan is de machthebber van de 
duisternis (Efeziers 6:12) 



Marcus 4:35-41 
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: 
‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze lieten de menigte achter en namen 
Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten 
het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de 
boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar Hij lag achter in de boot op 
een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U 
niet schelen dat we vergaan?’ 

39 Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei 
tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam 
helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? 
Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en 
zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem 
gehoorzamen?’



Jezus zegt: 
Laten we het 
meer oversteken!

Twee zekerheden:

Gods Woord (Belofte) 

Tegenwoordigheid van Jezus



Met Jezus in de Storm



Jezus nooit tegen een 
zieke zei: Kleingelovige! 

Johannes 9:1,2,3 

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al 
vanaf zijn geboorte blind was. [2] Zijn 
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het 
dat hij blind was toen hij geboren werd? 
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ [3] 
‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het 
antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk 
moet door hem zichtbaar worden.



Een ander moment een ander situatie!

Marcus 6:45-52

[45] Meteen daarna gelastte Hij zijn 
leerlingen in de boot te stappen en alvast 
naar de overkant te varen, naar Betsaïda; 
intussen zou Hijzelf de menigte wegsturen. 
[46] Nadat Hij afscheid van de mensen had 
genomen, ging Hij de berg op om er te 
bidden. 



We zijn 2 hoofdstukken verder

[47] Bij het vallen van de avond was de 
boot midden op het meer, en Hij was alleen 
aan land. [48] Toen Hij zag dat de 
leerlingen door de hevige tegenwind maar 
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze 
ook roeiden, liep Hij tegen het einde van de 
nacht over het water naar hen toe, en Hij 
wilde hen voorbijlopen. 



Deze gebeurtenis lijkt een beetje op het vorig verhaal.

[49] Toen ze Hem over het water zagen lopen, 
dachten ze dat Hij een geestverschijning was 
en ze schreeuwden het uit. [50] Ze hadden 
Hem allemaal gezien en raakten in paniek. 
Maar Hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Houd 
moed! Ik ben het, wees niet bang.’ [51] Hij 
stapte bij hen in de boot en de wind ging 
liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun 
stuk gebracht. [52] Ze waren niet tot inzicht 
gekomen door wat er met de broden was 
gebeurd, doordat ze hardleers waren. 



Markus 4 vs. Markus 6
Jezus zegt weer: Ga naar de overkant. Ze staan aan 
hetzelfde Meer, dezelfde discipelen, dezelfde boot…

Toch is het anders – Jezus gaat nu niet fysiek in de 
boot mee.

We gaan ergens doorheen, we leren. We komen in 
nieuwe situaties terecht waarin we dat kunnen 
toepassen wat we geleerd hebben.

De situatie kan elke keer 
verschillen. Wat blijft is: Jezus is 
er altijd! Of je Hem ziet- of niet: 
Hij is er!



De Overkant

Jezus nodigt je uit om naar de overkant te gaan. Ga je?
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