


Predik het Woord

2 Timotheüs 4:2 

“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 
onderricht.”



Gods Woord is  
geestelijkvoedsel

Neem Gods 
onvervalste 
Woord tot je. 



Licht van de wereld
Zout van de aarde

Mattheüs 5:13 U bent het zout van de 
aarde; maar als het zout zijn smaak 
verloren heeft, waarmee zal het gezouten 
worden? 

Matteüs 5:14 Jullie zijn het licht voor de 
wereld. Een stad die op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven.



De kerk is geen gebouw maar een 
gemeenschap van gelovigen

Jullie zitten niet in de kerk, jullie zíjn de kerk. 



Nicky Gumble, 
stichter van de 
Alpha Cursus 

De kerk is niet een 
organisatie waar jij 
je bij aansluit. Het 
is een familie waar 
je bij hoort, een 
thuis waar je 
geliefd bent, en 
een ziekenhuis 
waar je genezing 
ontvangt. 



2023 - 2024



Volg mij als je wilt leven!

Jezus lijkt het omgekeerde te zeggen: 
Volg mij en sterf!

Lukas 9:23 Tegen allen zei Hij: ‘Wie 
achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis op 
zich nemen en Mij volgen. 24 Want ieder 
die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen; maar wie zijn leven verliest 
omwille van Mij, zal het behouden.



Jezus nodigt ons eerst uit 
om te sterven, voordat jij 
van het nieuwe kan 
genieten!

Een rups zal moeten 
sterven om een 
vlinder te worden. Er 
is geen andere 
manier!

Wij moeten wederom 
geboren worden en 
ons laten dopen. Er is 
geen andere manier!



Voor ons Christenen is het kruis een geliefd symbool. 

Je kruis opnemen 
betekende een zekere 
dood! Er was geen weg 
terug meer!

Maar… Jezus is 
plaatsvervangend voor 
ons gestorven. 

Jezus heeft het offer 
gebracht, eens en voor 
altijd (Heb. 10:10)

Je kruis opnemen 
betekent voor ons: 
onvoorwaardelijke 
overgave aan Jezus 
Christus. 



Je kruis opnemen: 
levend offer

Dat betekent: 
volledige overgave 

Romeinen 12:1 

Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig 
en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de 
ware eredienst die van u wordt gevraagd. 



De reden waarom jij je volledig aan 
Jezus moet overgeven is omdat Hij het 
waard is. 

Lukas 9:23 Tegen allen zei Hij: ‘Wie 
achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis op 
zich nemen en Mij volgen.



Maak leerlingen 
(discipelen) 

Mattheus 28:18 

Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen 
(discipelen), door hen te dopen in 
de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 20 en hun te 
leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ De kern visie van ICHTUS is om discipelen 

van Jezus Christus te zijn en discipelen van 
Jezus Christus te maken!
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