


Voorgaande
jaarthema’s

 2023 Zoals de Vader MIj gezonden heeft – As the Father 
has sent Me (Johannes 20:21)

 2022 Zoek voortdurend Zijn nabijheid – Seek His face 
evermore (Psalm 105:4)

 2021 Hou vast! – Hold on! (2 Timotheüs 1:13)

 2020 Kom binnen – Enter into My rest (Hebreeën 4:11)

 2019 Vruchtdragen en groeien (Kolossenzen 1:10b)

 2018 De rechtvaardige zal door geloof leven (Galaten
3:11)

 2017 We zijn ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs
5:22)

 2016 Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7)

 2015 Met Christus gezeten in de hemelse gewesten
(Efeziërs 2:6)

 2014 Geef ons meer geloof (Lucas 17:5)

 2013 Huis van gebed voor alle volken (Jesaja 56:7)



Johannes 6:63

Het aardse bestaan leidt 
tot niets, het is de Geest 
die levend maakt. Wat Ik 
gezegd heb is vol van 
Geest en leven.



Wie is de 
Heilige Geest?

De Heilige Geest is een 
Persoon. 

Hij is God, Hij maakt 
deel uit van de 
drieenige God: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

De Heilige Geest is de 
levendmakende Geest

Hij is Helper, de 
Trooster, de 
Pleitbezorger 



De mens is als een elektrisch
apparaat. Zoals een boormachine, 
een cirkelzaag, een koelkast en een
stofzuiger.  Allemaal fantastische
apparaten.  Gemaakt voor een
specifiek doel! Maar zonder stroom
kunnen ze niets. Ze moeten
ingeplugd zijn om te kunnen
functioneren.

Zo moet ook elke
Christen ingeplugd zijn
met de Heilige Geest! 



Abraham zendt 
Eliëzer uit om 
een Bruid voor   
Izaäk te vinden!

Vader Zoon en 
Heilige Geest 

Drie-eenheid 

Johannes 15:26 

Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal 
zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der 
waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over 
Mij getuigenis afleggen. 



De Heilige Geest, de Helper, 
de Trooster, de 
Pleitbezorger is uitgezonden 
van de Vader om een Bruid 
voor te berijden voor de 
grote Bruiloft!  

Jezus is de Bruidegom!

De Gemeente is de Bruid!



De Geest waait 
waarheen Hij wil 
(Johannes 3:8)

De Heilige Geest is als 
de wind, je kunt Hem 
niet bevatten, niet 
sturen, niet 
manipuleren, niet 
over Hem heersen. 



De Heilige Geest als Wind & Vuur
Vuur op zichzelf is ongevaarlijk.

Wind op zichzelf kan heerlijk verfrissend zijn.

Vuur en Wind samen is een niet te stoppen kracht.



De hel en de demonen beven wanneer Gods Volk 
eenparig bid! 

De Heilige Geest treedt op als Wind en Vuur wanneer 
Zijn Volk eenparig bid en toegewijd is aan Gods 
grote Opdracht.

We zien dat in Handelingen 1 & 2 



Doof de Geest 
niet uit 
(2 Thes. 5:19)



De Heilige Geest: 
Inwonend (bij de bekering) 

Romeinen 8:9 - de Geest van 
God woont in u. Iemand die de 
Geest van Christus niet heeft, 
behoort Christus ook niet toe.

De Heilige Geest: over ons 
(doop met de Geest, 
zalving, roeping) 

Handelingen 1:8 - Je zult Kracht 
ontvangen wanneer de Heilige 
Geest op je komt!

In je 
& 

op je!



Handelingen 1:8

“Maar wanneer de Heilige 
Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde.”



1 Korintiërs 12 en Romeinen 12 spreken over 
de gaven van de Heilige Geest. 

Charismata – Genadegaven 

Er zijn verschillende gaven zoals: 
onderwijzen, woord van kennis, woord van 
wijsheid, profetie, tongentaal, wonderen, 
groot geloof, gave van genezingen 
(meervoud).

De Heilige Geest is de Gever van de gaven! 



De gaven zijn 
enorm 
belangrijk 
voor de lokale 
gemeente. 

Streef naar de gaven 
van de Geest!

Toch is er een hogere 
weg dan de gaven! 

De weg van de Liefde.

1 Korintiërs 12:31 

Streef naar de hoogste 
gaven! Maar eerst wijs ik 
u een buitengewoon 
voortreffelijke weg.



Kijk naar de vrucht!

Loop niet achter mensen met gaven aan! 

Matteüs 7:21-23 [21] Niet iedereen die 
“Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het 
koninkrijk van de hemel binnengaan, 
alleen wie handelt naar de wil van mijn 
hemelse Vader. [22] Op die dag zullen 
velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, 
hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, 
hebben wij niet in uw naam demonen 
uitgedreven, en hebben wij niet in uw 
naam vele wonderen verricht?” [23] En dan 
zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie 
nooit gekend. Weg met jullie, 
onrechtplegers!”



Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing!
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