


Een quote van 
2500 jaar 
geleden!
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Blijkbaar klagen 
ouderen al 
duizenden jaren 
over de jeugd van 
tegenwoordig.



Generatiekloof? 
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Generatiekloof 
ligt altijd op de 
loer, maar moet 
zeker voorkomen 
worden in de 
gemeente!



Kenmerken van Gen Z (geboren 1995 – 2009)
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• Ze zijn avontuurlijk en houden van reizen.

• Ze zijn erg assertief 

• Ze houden niet van confrontatie 

• Erg gevoelig voor angsten.

• Ze zien gamen als meer dan een hobby.

• Ze geven cultuur vorm via social media.

• Ze hebben een sterke houding en mening tegenover milieu, oorlog 
en onrecht in de wereld. 

• Problemen in de wereld trekt men zichzelf heel erg aan!

• Gen Z is ook erg gevoelig en barmhartig 

• Eén op de drie 18- tot 24-jarigen heeft symptomen die erop wijzen 
dat ze geestelijke gezondheidsproblemen hebben ervaren



Ingrijpende gebeurtenissen van 
de afgelopen 20 jaar 
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• 911 – aanslag op de Twin Towers

• Tientallen islamitische aanslagen (al Qaida) in Parijs, 
Brussel, Madrid, London, Berlijn etc.

• Banken crisis, huizen crisis, oliecrisis

• Syrische burgeroorlog, opkomst van ISIS

• Verwarring omtrent geslachten

• Corona, lockdowns, isolatie 

• Angstcultuur omtrent global warming.

• Oorlog in Ukraine 



God is een God van generaties!
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Opa en oma’s, ouders, 
kinderen en kleinkinderen 
alle horen erbij! 

Niet alleen jeugd met een 
opdracht, maar de hele 
gemeente heeft een 
opdracht.



Het Woord van God 
veranderd niet
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Cultuur verandert, muziek en 
instrumenten veranderen, 
gebouwen veranderen, preekstijlen 
veranderen, Bijbelstudie methodes 
veranderen. 

Als de kerk 
relevant wil blijven 
verandert men 
mee in stijl – maar 
nooit in 
boodschap! 



de Gen Z 
generatie is 
de Gideon 
generatie!



Het verhaal van Gideon vinden we in Richteren 6
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Gideon groeide 
op in de tijd dat 
Israël God NIET 
gehoorzaamde.



I. Identiteit 
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Wie ben jij? 
• Wat vind jij van jezelf? 

• Wat vind jij van anderen? 

• Wat heb jij bereikt? 

• Wat heb jij? 

Jij bent wat God zegt 
dat je bent: Jij bent een 
geliefd kind van God! 

De engel van de HEER 
vertoonde zich aan hem 
en zei: ‘De HEER zij met 
je, dappere krijgsman.’ 
Rechters 6:12 

Gideon zei: ‘hoe zou ik 
Israël kunnen bevrijden? 
Mijn familie heeft in 
onze stam, Manasse, 
niets in te brengen, en 
ikzelf ben de jongste 
van de familie.’    
Rechters 6:15



II. Weg met de afgoden
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Een eerlijke vraag aan God: 
• Waarom overkomt dit ons allemaal?
In plaats van een theologische discussie zegt 
de Engel: verwijder jouw afgoden 

Rechters 6:12,13 

De engel van de HEER 
vertoonde zich aan hem en zei: 
‘De HEER zij met je, dappere 
krijgsman.’ ‘Mag ik U vragen,’ 
antwoordde Gideon, ‘als de 
HEER ons werkelijk bijstaat, 
waarom overkomt dit ons dan 
allemaal? Waar blijft Hij dan 
met zijn wonderbaarlijke daden, 
waarover onze voorouders 
hebben verteld? Uit Egypte 
heeft Hij ze geleid, zeiden ze 
toch? Maar nu heeft Hij ons in 
de steek gelaten en uitgeleverd 
aan de Midjanieten!’
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Asjera was een afgod, de  
vruchtbaarheidsgodin van 
Kanaän.

Baal betekent letterlijk 
echtgenoot. Baäl zelf is een 
stormgod en god van de 
regens. 

Beiden stonden dus voor 
vruchtbaarheid. Baäl werd 
vaak afgebeeld met een 
knuppel en een soort bliksem 
in zijn hand en soms stond hij  
op een dier.

Rechters 6:25,26 

Diezelfde nacht zei de HEER 
tegen Gideon: ‘Neem de stier 
van je vader, dat prachtbeest 
dat nu al zeven jaar gespaard is. 
Sloop het altaar dat je vader 
voor Baäl heeft opgericht en hak 
de Asjerapaal die ernaast staat 
om. Bouw voor de HEER, je God, 
een altaar op het hoogste punt 
van het ommuurde terrein, zoals 
het hoort. Maak met het hout 
van de omgehakte Asjerapaal
een vuur om de stier te offeren.’



III. Geloofstest - het beroemde vlies van Gideon! 
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Gideon wilde graag weten of God werkelijk Israël 
zou bevrijden door hem! 

Gideon legde op de dorsvloer een wollen vacht 
neer. Als de volgende ochtend dauw zou liggen op 
het wol terwijl de grond eromheen droog is, dan 
wist hij zeker dat God hem zou gebruiken. De 
volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er 
kwam water uit, wel een kom vol. 

Dat was niet voldoende. Gideon wilde 100% zeker 
weten of het Gods bedoeling was. Hij wilde nu dat 
de wol droog blijft maar de grond eromheen nat 
van de dauw zou zijn.’ Die nacht deed God wat 
Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de 
grond eromheen werd nat van de dauw.

Bevestiging vragen is belangrijk!
Gehoorzaamheid is het 
allerbelangrijkste!



IV. Gods Geest kam op Gideon
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God zegt tegen Gideon: Jij kunt de 
vijand verslaan omdat Ik met je ben! Toen kwam de geest van de HEER 

over Gideon. Hij blies op de 
ramshoorn om de afstammelingen 
van Abiëzer onder de wapenen te 
roepen.  

Rechters 6:34

Met de Heilige Geest overwin jij jouw 
angsten, jouw depressie, jouw burn-out, 
jouw onzekerheid!



V. Doe iets geks voor de HEER
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Met 300 man ging Gideon naar het 
kamp van de vijand. Dat kamp had 
tienduizenden soldaten. 

Rechters 7:22 

Terwijl de driehonderd Israëlieten 
op hun ramshoorns bliezen, liet de 
HEER de Midjanieten in heel het 
kamp het zwaard tegen elkaar 
opnemen, tot ze uiteindelijk op de 
vlucht sloegen in de richting van 
Serera.



Kruik – Fakkel – Shofar (ramshoorn)
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De kruik moet stuk 
geslagen worden.
De oude mens moet af 
gelegd worden.

De Shofar moet 
geblazen worden.

Dat is afrekenen 
met je angsten en 
je bestemming 
innemen. 

De fakkel moet 
tevoorschijn komen. Het 
staat voor het vuur van 
de Heilige Geest, voor de 
nieuwe mens. 
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