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De kern van het christelijke geloof

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 

Wat is dan eeuwig leven?



De kern van het christelijke geloof

En dit is het eeuwige leven:

 dat zij U kennen, de enige waarachtige 
God, en Jezus Christus, Die U 

gezonden hebt.
Johannes 17:3 

Wat houdt 'God en Jezus kennen' in?



De kern van het christelijke geloof

Wat houdt 'God en Jezus kennen'  in?

 Ik ken koning  of? Ik ken mijn vrouw
 Willem-Alexander                  Elize

‘Kennis hebben over,   ‘Kennen door ervaring, 
 informatie hebben over’             vanuit intieme omgang’

 Geen dagelijkse persoonlijke          Dagelijkse persoonlijke 
  omgang                   omgang
     

God en Jezus kennen
(Hebreeuws: ‘jada') 
(Grieks: ‘ginosco')



God kennen
De ervaringen van Mozes en Jozua:

In de tent sprak de Here 
heel vertrouwelijk met 
Mozes, zoals vrienden 

dat doen. Na het 
gesprek keerde Mozes 

altijd terug naar het 
kamp, maar de jonge 

man die hem 
assisteerde, Jozua, de 
zoon van Nun, bleef in 

de tent achter.
Exodus 33:11 HTB



God kennen
De ervaring van David (Psalm 63):

 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van 
Juda was.

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de 
morgen;

mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht 
en Uw heerlijkheid gezien.

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; 
daarom zullen mijn lippen U prijzen.



God kennen
De ervaring van David:

Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn 
handen opheffen.

Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; 
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.

Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in 
nachtwaken 

voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de 
schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.

Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
 Uw rechterhand ondersteunt mij. 

Psalm 63:1-9



God kennen
Mijn ervaring  t/m mijn 28ste

• Ik hoor God nooit, is Hij boos op mij?
• God is ver weg

• Bijbellezen en bidden is saai
 

Ervaringen van Mozes, David, Paulus etc:
• God sprak met Mozes als met een vriend

• Paulus: Het kennen van Christus gaat alles te boven
• David: O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; 

mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U (...). Zo heb 
ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw 

heerlijkheid gezien. Ps 63 

Nogal een verschil!



De 'scheppingsorde' geeft Gods 
bedoeling en verlangen weer



Ons hart zou moeten overlopen van 
onbeschrijfelijke vreugde dat wij God kennen

God gaf mij een droom om de conditie van mijn hart te laten zien:



Hoe goed wil jij Mij kennen?

Mijn idee van "God kennen" was:

“Er zijn maar 2 niveaus”

'Ik ken God al’

'Ik ken God niet'

Ik bid wil eens
Ik lees de Bijbel wel eens

Ik geloof niet in God

Ik geloof in God



Hoe goed wil jij Mij kennen?
Verschillende niveaus van intimiteit met God



Hoe goed wil jij Mij kennen?
Veel gelovigen blijven in voorhof

God is hier



Hoe goed wil jij Mij kennen? 
Verschil in intimiteit onder Jezus' discipelen

Johannes

Johannes, Petrus, Jakobus

De 12 discipelen 

De 70 discipelen (of 72)

Duizenden discipelen (Joh. 6)



Tot slot: Hoe God dieper te kennen?

Vertrouw op de Heer met heel je hart. 
Ken Hem in al je wegen en 

Hij zal jouw paden rechtmaken

1. Ons hart is ons probleem: bid voor je hart (net als David)
– Doorzoek mijn hart, en zie of er een schadelijke weg is (Ps. 139:23)

– Geef mij openbaring in het kennen van U en Uw woord (Ef. 1:17)

2. Verlang het, en zoek God voortdurend (Ps. 27:4, 105:4)
– Bid dat God jou ontembare honger geeft naar Hemzelf en Zijn Woord, en 

dat Hij je zal  helpen om Hem dagelijks te zoeken 

3. Vertrouw Jezus niet alleen als Redder, maar ook als je Trooster, 
Helper, Leraar, Voorziener, Heer, Rustgever etc

4. Ken Hem in al je wegen: doe alles wat je doet samen met de Heer, 
ook je werk en gezin!

Spr. 3:5,6



I enter the Holy of Holies

I enter through the blood of 
the Lamb
I enter to worship You only
I enter to honor I AM

[Refrein]
Lord I worship You
I worship You

[Outro]
For Your name is Holy
Holy Lord

Ik ga binnen in het Heilige der Heiligen
Ik ga binnen door het bloed van het Lam 
Ik ga binnen om U alleen te aanbidden
Ik ga binnen om "Ik Ben" te vereren

[Refrein]
Heer ik aanbid U
Ik aanbid U

[Outro]
Want Uw Naam is heilig
Heilig Heer

Liedtekst     I enter the Holy of Holies 
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