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Lezen Johannes 13:1-5; 12-17
Lucas 22 v.a. vers 15

1 Korinthiërs 10:16-17

Juist toen 
liet Jezus zien
    hoe groot Zijn liefde was 

voor hen 
die in deze wereld 
bij Hem hoorden, 
en dat die liefde 
    tot het uiterste 
zou gaan 
(Jezus had hen lief 
    tot het einde).          Joh. 13:1b



Avondmaal



'Dit is een nieuwe opdracht 
die Ik jullie geef: 
heb elkaar lief. 
Heb voor elkaar 
net zoveel liefde 

als Ik voor jullie heb. 
Aan de onderlinge liefde 

zullen de mensen zien 
dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-35 HTB
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'Dit is een nieuwe opdracht 

die Ik jullie geef: 

heb elkaar lief. 
Heb voor elkaar 

net zoveel liefde 

als Ik voor jullie heb. 

Aan de onderlinge liefde 
zullen de mensen zien 

dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

 
Johannes 13:34-35 HTB
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Lieg niet tegen elkaar (Kolossenzen 3:9)

Houd op met het oordelen over elkaar (Romeinen 14:13)

Als jullie elkaar blijven bijten en verslinden... 

zullen jullie door elkaar vernietigd worden (Galaten 5:15)

Laten we niet verwaand worden, 

elkaar niet dwars zitten 

en elkaar ook geen kwaad hart toedragen (Galaten 5:26)

Laster elkaar niet (Jakobus 4:11)

Mopper niet tegen elkaar (Jakobus 5:9)

Wees onder elkaar niet egoïstisch of arrogant 

(Filippenzen 2:3)



Men kan (zo) zien dat wij

een brief van Christus zijn 

(…)

een brief die door de Heilige Geest
in harten van mensen gegrift is.

2 Korintiërs 3:3 HTB
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Ons geloof moet te zien zijn 
aan wat wij doen. 

Is dat niet te zien, 
dan is ons geloof dood. 

Jakobus 2:17 BB
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Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij 

heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt 
aan dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. 

De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangens 

van de mensen. Doe daarom je best om door jullie geloof verstandig te 

worden. En door verstandig te worden zullen jullie God goed leren kennen. 

En door God goed te kennen, zullen jullie groeien in zelfbeheersing. En 

door te groeien in zelfbeheersing, zullen jullie groeien in geduld. En door 

te groeien in geduld, zullen jullie groeien in ontzag voor God. En door te 

groeien in ontzag voor God, zullen jullie groeien in de liefde voor de 

broeders en zusters. En door te groeien in de liefde voor de broeders en 

zusters, zullen jullie groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde. Want als 

deze dingen bij jullie aanwezig zijn en steeds meer groeien, zijn jullie niet 

zinloos bezig. Dan is aan jullie leven te zien dat jullie onze Heer 
Jezus Christus kennen. 

2 Petrus 1:2-8 BB



Een soort van trap, een groeiproces dat begint met geloof. 
En een leerproces waarbij al onze inzet nodig is
om tree voor tree het een bij het ander te voegen.

Liefde voor allen
Broederliefde  

Godsvrucht 
Volharding 

Zelfbeheersing 
Kennis 
Deugd 
Geloof 

2 Petrus 1:7 HSV 



Waar het op aankomt, 
is dat wij ons laten leiden door de liefde, 

want dan zal de Gemeente 
in volmaakte harmonie bijeenblijven. 

Colossenzen 3:14 HTB
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de liefde van God 
is in onze harten uitgestort

door de Heilige Geest, 
Die ons gegeven is.

Romeinen 5:5 HSV
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De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 

de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, 

zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 

maar verheugt zich over de waarheid, 
zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, 

zij verdraagt alle dingen. 

1 Korintiërs 13:4-8 HSV
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Nadat Hij dit had gezegd, 
werd Jezus diep ontroerd. 

‘De waarheid is,’ zei Hij, 
‘dat een van jullie Mij zal uitleveren.’ 

Johannes 13:21 HTB
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Zelfs de man met wie ik in vrede leefde , 
op wie ik vertrouwde, 

die mijn brood at, 
heeft zich tegen mij gekeerd. 

Psalm 41:10 HSV
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Mijn tegenstander die mij belaagt, 
is geen vijand van buitenaf, 

dat zou ik nog wel kunnen verdragen. 
Het is niet iemand die mij altijd al haatte, 

die nu tegen mij opstaat, 
want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden. 

Maar het is EEN GOEDE VRIEND, 
iemand als ik die ik altijd heb vertrouwd. 

Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om, 
samen gingen we met alle feestgangers naar Gods huis. 

(Hij heeft de dood verdiend, 
laat hem levend het dodenrijk in gaan. 

Hij woont te midden van slechtheid, 
zijn innerlijk is er vol van.)

Psalm 55:13-16 HTB
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Juist toen liet Jezus zien
hoe groot Zijn liefde was 

voor hen die in deze wereld 
bij Hem hoorden, 
en dat die liefde 

    tot het uiterste zou gaan 
(Jezus had hen lief tot het einde).          

Johannes 13:1b HTB



Heb voor elkaar 

net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. 

Aan de onderlinge liefde 
zullen de mensen zien 

dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

 
Johannes 13:34b-35 HTB
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De vrucht van de Geest is: 

Liefde Blijdschap Vrede Geduld

Vriendelijkheid Goedheid Geloof

Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

 
Galaten 5:22 HTB



Zo is het Koninkrijk van GOD 
als een man die zaad in de aarde werpt 

en slaapt en opstaat, 
nacht en dag. 

En het zaad komt op en het groeit, 
zonder dat hij weet hoe. 

Markus 4:26-27 EBV24
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(…)  “Als iemand dorst heeft, 
laat hij tot Mij komen en drinken. 

Wie in Mij gelooft, 
zoals de Schriften hebben gezegd: 

Stromen van Levend Water 
zullen uit zijn binnenste vloeien!” 

Dit zei Hij van de Geest 
die zij, die in Hem geloofden, 

ontvangen zouden. (…)

Johannes 7:37-39



Out of my belly 
shall flow rivers 

rivers of living water
let it flow

healing
from your Inside

and as the river flows
it begins to bring 

every dead thing to life
it’s a life giving river

let it flow
right here
right now

Out of my belly 
Prospa Ochimana

https://youtu.be/Q1WWBB7
m1CA?si=Z1qh7XUlvu-ebTkV
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https://youtu.be/Q1WWBB7m1CA?si=Z1qh7XUlvu-ebTkV
https://youtu.be/Q1WWBB7m1CA?si=Z1qh7XUlvu-ebTkV


Doe alles gemakkelijk en vrolijk -

geen gekibbel, geen twijfelen toegestaan! 

Ga onbedorven de wereld in, 

een verademing in deze smerige en vervuilde samenleving. 

Geef mensen een glimp van het goede leven 

en van de levende God. 

Draag de Licht gevende Boodschap de nacht in 

zodat ik (Paulus) een goede reden heb om trots op je te zijn 

op de dag dat Christus terugkeert. 

Je zult het Levend e bewijs zijn 

dat mijn werk niet voor niets is gedaan.

Philippians 2:14-16 MSG
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