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Levend  bewijs



'Dit is een nieuwe opdracht 

die Ik jullie geef: 

heb elkaar lief. 
Heb voor elkaar 

net zoveel liefde 

als Ik voor jullie heb. 

Aan de onderlinge liefde 
zullen de mensen zien 

dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

 
Johannes 13:34-35 HTB
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En God zei: 
“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 

naar Onze gelijkenis…” 

Genesis 1:26

D    R    I    E    -    E    E    N    H    E    I    D



Heilige Vader, 
bewaar hen in Uw Naam, 

de Naam die U aan Mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn 

zoals Wij. 

Johannes 17:11 EBV24

J              E             Z              U              S



Ik vraag U, Vader, 
of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. 

U bent in Mij en Ik ben in U. 

Laat hen ook zo in Ons zijn. 
(…)

Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, 
zullen zij een volmaakte eenheid zijn. 

(…)

Johannes 17:20-23 HTB

V              A             D              E              R



(…) 
en Ik zal de Vader bidden,

en Hij zal jullie een andere Trooster geven 
opdat Hij bij jullie blijft

 tot in eeuwigheid: 
namelijk de Geest van waarheid, 

(…)
jullie kennen Hem, 

want Hij blijft bij jullie 
en zal in jullie zijn.

Johannes 14:16-17 EBV24

H   E   I   L   I   G   E         G    E    E    S    T



Omdat Ik leef, 
zullen jullie ook leven. 

Op die dag zullen jullie weten 

dat Ik in Mijn Vader ben 
en jullie in Mij zijn 

en Ik in jullie. 

Johannes 14:19-20 EBV24

J              E             Z              U              S



Hieraan weten wij 
dat wij in Hem blijven, 

en Hij in ons,
doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

(…) 
God is liefde en wie in de liefde blijft, 

blijft in God en God in hem. 

1 Johannes 4:13, 16 HSV

H   E   I   L   I   G   E         G    E    E    S    T



Wij zullen vol liefde de waarheid volgen 

en alleen doen wat waar is 
en zo steeds meer één worden met Christus, 

die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. 
Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, 

elk deel helpt de andere delen naar vermogen, 
zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. ‘

Efeziërs 4:15-16 HTB

L           I           E           F           D           E



Dit is wat ik God voor jullie gevraagd heb: 
dat jullie bemoedigd zullen worden 

en door sterke liefde 
aan elkaar verbonden blijven. 

Kolossenzen 2:2a TLB

L           I           E           F           D           E



zoals Hij is, 
zijn ook wij in deze wereld. 

1 Johannes 4:17

J              E             Z              U              S



Wees verdraagzaam. 
Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. 

Net zoals Christus jullie vergeven heeft, 
moeten jullie ook elkaar vergeven. 
Bekleed je bovenal met de liefde, 

die ons allen 
in perfecte harmonie samenbindt.

Kolossenzen 3:13 BB 14 NLT

L           I           E           F           D           E



"Er is eenheid 
als God Zijn absolute plaats in ons heeft. 

Er is eenheid als Hij alles in allen is, 
als Hij ons allen vervult. 

Als de kinderen van God 
met God vervuld zijn, 

leven ze in harmonie met elkaar.” 

Watchman Nee
The Body of Christ: A Reality 

(New York, Christian Fellowship Publishers, Inc., 1978) p. 48.

J              E             Z              U              S



Jezus Christus Zoon van God Verlosser

I           C           H           T           U           S



Jezus Christus Zoon van God Verlosser

I           C           H           T           U           S

I Ἰησοῦς Ièsous Jezus

CH Χριστός Christos Christus

T Θεοῦ Theou Gods

U Υἱός Huios Zoon

S Σωτήρ Sootèr Verlosser



zaterdag 9 april 2022 

“Lieve gemeente, 

Open je ogen en zie Mij. 

Ik giet olie op jouw hoofd, 

druipend van overvloed. 

Alles geef Ik jou. 

Je weet het nog niet, 

maar álles is voor jou. 

De weg is bereid 

door Mij. 

Er is herstel voor jou, 

zoveel herstel, 

in overvloed aanwezig. 

Volledig herstel 

ín jou. 

Kom naar Mij toe. 

Ik ben zo dicht bij jou. 

Lieve gemeente, 

Zie alleen Mij. 

Alleen Ik doe er toe. 

Wees niet bang. 

Sta op en zie Mij. 

In de autoriteit 

die Ik jou geef. 

Kom naar het altaar, 

kom naar voren. 

Open de ogen 

van jouw hart. 

Een hart van vlees. 

Het stenen hart is weg. 

Door mij geruild, 

aan het kruis. 

Hou Mij vast, 

Ichtus gemeente. 

Jij draagt Mijn Naam!”

I           C           H           T           U           S



Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 
dat broers (en zussen) ook 
eensgezind samenwonen. 

Het is als de kostelijke olie op het hoofd, 
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, 

die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. 
Het is als de dauw van de Hermon 

die neerdaalt op de bergen van Sion. Want 

daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133:1-3 HSV

J              E             Z              U              S



Maak dan mijn blijdschap volkomen
door eensgezind te zijn, 

één in liefde, 

één van ziel, 
en één van gedachte

(…)
met dezelfde innerlijke houding 

als Jezus 

Filippenzen 2:2 EBV24, 5 HTB

J              E             Z              U              S



Maak het tot je prioriteit 
één te zijn in de Geest 

en je zult onvermijdelijk 

vrede hebben met elkaar.
 

Efeziërs 4:3 Phillips

H   E   I   L   I   G   E         G    E    E    S    T
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D    R    I    E    -    E    E    N    H    E    I    D

Want uit Hem 
en door Hem 
en tot Hem 

zijn alle dingen.

Romeinen 11:36a HSV

dankzij Hem
hebben wij allen 

door één Geest toegang 
tot de Vader

Efeziërs 2:18 NBV21
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