


Contradictio in terminis, of een oxymoron, of 
een paradox…. 

Opschieten en wachten. Kan dat?



Jezus zegt de ene keer ga 
en de andere keer wacht!
• GA - Matteüs 28:19 “Ga dus op weg en maak alle 

volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in 
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, 

• GA NIET - WACHT - Handelingen 1:4 “Terwijl Hij 
met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op 
wat de Vader heeft beloofd.”



Now Culture: 
What is it?

Consumenten verlangen naar onmiddellijke en instant 
bevrediging. Ze verwachten dat ze de diensten, producten 
en informatie die ze willen snel en gemakkelijk kunnen 
vinden – en willen nergens op wachten. 

Consumers are craving immediacy and instant 
gratification. They expect to find the services, products, 
and information that they want quickly and easily – and 
don’t want to wait for anything.



Er is een geheim van 
het goddelijk wachten! 
Wachten is NIET “in een wachtkamer zitten en 
wachten tot je wordt opgeroepen”



Voor de duivel is het altijd nu!

Wacht niet totdat je getrouwd bent. Heb nu 
gemeenschap! 

Wacht niet totdat je geld gespaard hebt, maak 
schulden!

Ga niet bidden, ga niet overleggen, luister niet naar 
wijze raad: doe het gewoon!

Het is altijd korte termijn genot.

Steel, lieg, bedrieg… het is allemaal voor de korte 
termijn.



Wij hebben een 
goddelijke HOOP voor 
de toekomst!

Bij God is juist alles lange 
termijn, duurzaam, eeuwig! 

De Heilige Geest zegt: kom in 
mijn rust, ik geef je kracht! 

Mijn wachten is verwachten. 
Mijn wachten is voorbereiden. 
Mijn wachten is niet passief! 

Wachten is vooral 
karaktervorming! Zoals bij 
Mozes, Josef, David en de 
discipelen van Jezus! 



Zwangerschap – verwachting 
– 9 maanden wachten!?

❖De ouders bereiden zich voor op het ouderschap

❖De kinderkamer wordt klaar gemaakt, 

❖Een naam wordt bedacht 

❖Het lichaam van de vrouw wordt voorbereid op 
de bevalling! 

❖En het belangrijkste: het baby’tje moet groeien 
en levensvatbaar worden. 



Handelingen 1:4-8 
4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun 
deze opdracht: ‘Ga niet weg uit 
Jeruzalem, maar blijf daar wachten op 
wat de Vader heeft beloofd, waarover 
jullie van Mij hebben gehoord. 

5 Johannes doopte met water, maar 
binnenkort worden jullie gedoopt met 
de heilige Geest.’ 

6 Zij die daar bijeen waren, vroegen 
Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over 
Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: 
‘Het is niet aan jullie om te weten wat 
de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurtenissen 
zullen plaatsvinden. 

8 Maar wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, 
tot aan de uiteinden van de aarde.’



Jezus zei: wacht!

De discipelen willen weten: 
Hoe lang moeten we 
wachten?

Hand. 1:7 
“Het is niet aan jullie om te 
weten wat de Vader in zijn 
macht heeft vastgesteld over 
de tijd en het ogenblik 
waarop deze gebeurtenissen 
zullen plaatsvinden.”



Gods beloften zijn: 
Ja en Amen! 

Tijdstip en ogenblik wanneer het werkelijkheid 
wordt maakt God zelden bekend!

Wij moeten vertrouwen dat wat God zegt zal 
gebeuren, zonder te weten wanneer! 



Chronos en Kairos:
De tijd en het 
ogenblik 

Chronos: de lineaire, 
meetbare tijd, kloktijd. 

Kairos: het ogenblik, 
de gelegenheid, het 
tijdstip, Gods 
aangewezen tijd



Wij weten bijna 
nooit wanneer. 

We weten wel: 

God heeft gesproken, 
daarom zal het gebeuren!

En we herkennen het 
seizoen waarin we leven! 

Het exacte tijdstip weten 
we pas als het gebeurt! 



Jesaja 40:28-31

Weet u het niet? Hebt u het niet 
gehoord? De eeuwige God, de 
HEERE, de Schepper van de einden 
der aarde, wordt niet moe en niet 
afgemat. Er is geen doorgronding 
van Zijn inzicht. 

29 Hij geeft de vermoeide kracht en 
Hij vermeerdert de sterkte van wie 
geen krachten heeft. 30 Jongeren 
zullen moe en afgemat worden, 
jonge mannen zullen zeker 
struikelen; 

31 maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 
arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen 
lopen en niet moe worden. 



De schoonheid 
van het wachten 

Qāvâ - קָוָה

Het Hebreeuwse Qāvâ - קָוָה is 
wachten, maar ook uitkijken, 
verwachten!

Jouw wonder licht in het wachten op 
de Heer! 

Jouw doorbraak is in het wachten op 
de Heer!

Wachten op de Heer is God zoeken 
om wie Hij is, en niet voor wat Hij 
heeft! 

Als jij God zoekt om wie Hij is, krijg je 
ook wat Hij heeft! 
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