


Het leven
van Petrus 

GEBOREN IN GALILEA, IN 
BETHSAÏDA. 

ONGEVEER EVEN OUD ALS 
JEZUS 

GEBOORTENAAM: SIMON 
(LUISTEREN – SHMA)

DE NAAM VAN ZIJN VADER IS 
JONA! SIMON BAR-JONA! 

WE KENNEN HEM ALS PETRUS, 
SIMON PETRUS OF ALS KEFAS
(HEB. VOOR ROTS)! 

BEROEP: VISSER OP HET MEER 
VAN GALILEA!

GESTORVEN IN ROME



Het leven van Petrus was een leven vol 
tegenstellingen



I. Van Zondaar naar Discipel 

 Twee broers, Andreas en Petrus, zo 
verschillend 

 Andreas was de geestelijk broer en 
hij keek uit naar de Messias!

 Petrus was niet op zoek naar God. 
Hij was rebels en zondig.

Jezus roept ze allebei als discipel

Het maakt niet uit hoe verschillend 
we zijn of wat we hebben gedaan! 



Jezus spreekt Petrus direct 
aan! 

“Vaar naar het diepe
gedeelte en werp uw netten
uit om te vangen.” 

(Lukas 5:4)

DUC IN ALTUM

INTO THE DEEP



Wil jij een wonder 

meemaken? 

Ga het diepe in!

LUKAS 5:8 

SIMON PETRUS VIEL VOOR DE KNIEËN 

VAN JEZUS EN ZEI: HEERE, GA WEG VAN 

MIJ, WANT IK BEN EEN ZONDIG MENS.

MAAR JEZUS ZEI TEGEN SIMON: WEES 

NIET BEVREESD, VAN NU AAN ZULT U 
MENSEN VANGEN. (5:9)



Van zondaar naar discipel!

Volg Jezus!

Jezus gaf Simon een nieuwe naam: 
Petros (Kefas). Kleine rots, steen. 

Jezus bracht stabiliteit in het leven van 
Petrus! Dit bleek wel een proces te zijn.

LUKAS 5:11 

“EN NADAT ZIJ DE SCHEPEN AAN LAND 

GEBRACHT HADDEN, LIETEN ZIJ ALLES 

ACHTER EN VOLGDEN HEM.”



II. Van ‘zweven’ tot 
zinken

 Er was een heftige storm op 
het Meer van Galilea. 

 Jezus kwam lopend op het 
water. 

 De discipelen waren 
doodsbang, totdat Jezus 
zich kenbaar maakte. 

 Petrus zei: Heer, als U het 
bent, zeg me dan (bevel 
mij) dat ik over het water 
naar U toe moet komen.’   
(Matteüs 14:28)

Jezus zei: KOM



Halverwege keek Petrus 
niet meer naar JEZUS, 
maar naar de golven

JE KUNT VAN PETRUS ZEGGEN WAT JE 

WIL, MAAR HIJ GING ER WEL ALTIJD 

VOOR!



III.Petrus wordt geprezen, Petrus wordt 

terechtgewezen

Jezus was met zijn discipelen in het gebied van Caesarea Filippi! 

 (Mattheus 16:13). Jezus vroeg aan zijn discipelen: Wie zeggen de 
mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 Zij zeiden: Sommigen: 
Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 
een van de profeten. 15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik 
ben? 

Simon Petrus antwoordde en zei: 

U bent de Christus, de Zoon van de 
levende God. (Mat 16:16)

 16:17 En Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Zalig bent u, Simon 
Barjona, want vlees en bloed hebben 
u dat niet geopenbaard, maar Mijn 
Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik 
zeg u ook dat u Petrus bent, en op 
deze petra zal Ik Mijn gemeente 
bouwen, en de poorten van de hel 
zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik 
zal u de sleutels van het Koninkrijk der 
hemelen geven; en wat u bindt op de 
aarde, zal in de hemelen gebonden 
zijn; en wat u ontbindt op de aarde, 
zal in de hemelen ontbonden zijn.



Jezus is de 
Christus, de 
Zoon van de 
levende God. 
(Mat 16:16)

DEZE BELIJDENIS DIE PETRUS 
UITSPRAK IS DE PETRA, HET 
FUNDAMENT WAAROP DE 
GEMEENTE IS GEBOUWD! 



Een paar verzen verder slaat Petrus de 
plank totaal mis.

Jezus spreekt over Zijn missie op aarde. 
Over het heilsplan, over Zijn dood.

Petrus, die zich nu heel 

belangrijk vond, ging Jezus 

bestraffen: 

‘God verhoede het, Heer! Dat 

zal U zeker niet gebeuren!’



Petrus luisterde naar 
de verkeerde stem

 16:23 Jezus keerde 

hem de rug toe 

met de woorden: 

‘Ga terug, Satan, 

achter Mij! Je bent 

een valstrik voor 

Me. Je denkt niet 

aan wat God wil, 

maar alleen aan 

wat mensen 

willen.’



IV. Petrus wil kamperen 
met Elia en Mozes 

 Jezus nam alleen drie van Zijn discipelen 

mee naar een hoge berg!

 Jezus werd verheerlijkt. We noemen dit 

ook nog wel de gedaanteverandering 

van Jezus, of de transfiguratie (Lukas 

9:29-32)

 Petrus mocht Jezus even zien hoe Hij 

werkelijk was. 

 Mozes en Elia kwamen er ook bij! 



Petrus slaat alweer de 

plank mis! 

 Petrus zag Jezus met Elia en Mozes en zei: 

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, 

laten we drie tenten maken, een voor U, 

een voor Mozes en een voor Elia,’ maar... 

hij wist niet wat hij zei. Lukas 9:33

 Maar terwijl Petrus nog aan het praten 

was kwam er een stem uit de hemel: ‘Dit 

is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar 

Hem!’ 



V. Verloochenen en 

herstellen 

 Petrus zei: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om 

met U de gevangenis in te gaan en te 

sterven.’ Lukas 22:33

 Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze 

nacht zal de haan niet kraaien voordat 

je driemaal geloochend hebt dat je Mij 

kent.’



Het gebeurde zoals Jezus had 

voorspeld 

 Lucas 22:56 Een dienstmeisje zag 

hem bij het vuur zitten, keek hem 

strak aan en zei: ‘Die man hoorde er 

ook bij!’

 Maar Petrus ontkende het: ‘Mens, ik 

ken Hem niet eens!’ 

 En op datzelfde moment, terwijl hij 

nog sprak, kraaide er een haan.



Totale verandering

Van Jezus 

verloochenen 

naar Jezus 

prediken 



VI. Sta op Petrus 

 Handelingen 10:13 “En er kwam 

een stem tot hem: Sta op, Petrus, 

slacht en eet!”

 Handelingen 10:14 Maar Petrus 

antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen 

geval, want ik heb nog nooit iets 

gegeten dat verwerpelijk of onrein 

is.’



Petrus gaat naar het huis van 

Cornelius, een Romeinse soldaat  

 Niet-Joden bekeerden 

zich

 Niet-Joden werden rein

 Ze werden vervuld met 

de Heilige Geest en 

lieten zich dopen! 



Jaren later is Petrus in Antiochië. 

 Galaten 2:11-14 

 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, 

want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd mee met de niet-Joden, 

maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij 

apart, uit angst voor de kring van de besnedenen. 13 De andere Joden 

gedroegen zich net zo schijnheilig als hij, en zelfs Barnabas deed mee met 

hun huichelarij. 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware 

evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van 

iedereen: ‘Als jij, hoewel je een Jood bent, niet volgens de Joodse 

gebruiken leeft maar volgens die van de andere volken, hoe kun je dan 

niet-Joden dwingen om als Joden te leven?’



VII. Quo Vadis 

Er was zware Christenvervolging in Rome onder 

keizer Nero. Petrus vluchtte uit Rome, maar kwam 

een reiziger tegen! Hij zag dat het Jezus was… 

 Petrus vroeg: "Domine, quo vadis?", "Heer, waar 

gaat u naartoe?" 

 Jezus antwoordde aan Petrus: "Ego Roman lterum

crucifigi", "Ik ga naar Rome om opnieuw 

gekruisigd te worden".
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