
God aanbidden en prijzen met vlaggen en dans 
 

Net als aanbidding in het muziekteam: het is meer dan gewoon zingen, gitaar of piano spelen. Dit is 

slechts hoe het er aan de buitenkant uitziet. Ook aanbidding met vlaggen en dans hoort ten alle tijden 

een aanbidding te zijn tot eer van God en tot opbouw van het geloof van de gemeente. 

 

1. Werelds dansen en vlaggen 

Publiek: Mensen. 

Initiatief: Menselijk initiatief. 

Doel: Eigen eer, entertainment voor eigen gewin. Dan wel geld voor optredens of aandacht en 

bewondering van mensen.  

2. Aanbiddend dansen en vlaggen  

Publiek: 1. Alleen God en de onzichtbare wereld. 2. God in de eerste plaats maar ook mensen. 

Initiatief: Gods Geest initieert en beweegt, de mens reageert met aanbidding en beweegt mee met wat 

God doet. 

Doel: Gods eer. Mens en macht wijzen op Gods grootheid, wat nog steeds God groot maken is. Er staat 

niet letterlijk in de Bijbel dat we mogen of moeten aanbidden met vlaggen. Wel staat er iets over dans 

en over vlaggen. 

 

God aanbidden met dans 
Er staat in de Bijbel dat we Hem mogen aanbidden met dans. Dit werd gedaan door Mirjam die de 

vrouwen voor ging in aanbidding, als reactie op de vrijheid die God voor hen gewonnen had door Zijn 

overwinning op de Egyptenaren. 

 

'Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand, 

en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidansen. ' 

Exodus 15:20 

 

Ook in de psalmen wordt hiernaar verwezen. 

 

'laten zij zijn naam loven met reidans, 

Hem psalmzingen met tamboerijn en citer. ' 

Psalm 149:3 

 

'looft Hem met tamboerijn en reidans,  
looft Hem met snarenspel en fluit, ' 

Psalm 150:4 

 

Ook David danste en huppelde uit volle macht voor God toen de Ark werd overgebracht. 

 

'En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren; […]. ' 

2 Samuël 6:14 

 

'Toen de ark des Heren de stad Davids binnenkwam, 

keek Mikal, de dochter van Saul, door het venster 

en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des […]. ' 

2 Samuël 6:16 

 

God aanbidden met vlaggen 

In de Bijbel wordt veel gesproken over vlaggen ook wel banieren en vaandels genoemd.  
Een banier had een functie in het leger. Namelijk om aan te tonen ‘onder welke vlag’ iemand vocht. 

Het liet zien aan wiens kant je stond, waar je bij hoorde en dus ook waar de troepen moeten 



verenigen. Het heeft dus te maken met Identiteit, samen één worden en met oorlog verklaren en 

voeren. Hierbij kan als een symbool en een uitdrukking van- gebruik gemaakt worden van vlaggen.  

Zo hadden de stammen van Israël elk hun eigen banier, toen zij steeds het kamp opzetten in de 

woestijn.  

 

'Als de Israëlieten hun tentenkamp opzetten,  

moeten ze dat doen in vaste groepen.  

Die groepen zijn ingedeeld volgens de stammen waar ze bij horen.  

Iedereen zet zijn tent bij de vlag waar hij bij hoort.' 

Numeri 1:52 

 

Het betekent ook veel andere dingen, zoals in de volgende tekst betekent het dat iemand op de vlucht 

gejaagd wordt. Hierin zien we dan ook het aspect van geestelijke oorlogsvoering. 

 

'Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, 

en Zijn heerlijkheid vanwaar de zon opkomt. 

Als de vijand zal komen als een rivier, 

zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. ' 

Jesaja 59:19 

 

Er zijn nog tientallen voorbeelden en referenties naar vlaggen, banieren en vaandels. Een aspect waar 

we zeker nog naar moeten kijken is dat God Zelf onze banier is. De betekenis van een vlag, banier of 

vaandel, is simpelweg: een symbool opgeheven op een stok. Dit zien we eerst in Exodus waar Mozes 

de slang als symbool, op de staf ophief en iedereen genas die naar dit symbool keek.  

 

'De Here dan zei tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak;  

ieder, die daarnaar kijkt, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. 

Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak;  

en wie, wanneer een slang hem gebeten had,  

op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. '   

Numeri 21:8, 9 

 

Vervolgens zien we dat Mozes God zijn banier noemde toen Israël de strijd won tegen de Amalekieten. 

 

'Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: ‘De Here is mijn banier.’ 

Exodus 17:15 

 

Tot slot lezen we in Johannes dat de slang als symbool stond voor Jezus’ dood aan het kruis en Hij zelf 

door Zijn dood en opstanding onze banier is geworden. 

 

'Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhooghield,  

zo moet ook Ik, de Mensenzoon, omhoog geheven worden,  

opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.'  

Johannes 3:14, 15 

 

Hij Zelf is onze banier waar we onder verzamelen, één worden, strijden en de vijand op de vlucht 

laten slaan.  

 

Alleen met God 

1. Je maakt God groot voor Wie Hij is en voor wat Hij doet. 

2. Wanneer je enkel God als publiek hebt, kan en mag dat op ‘elke’ manier. Dat wil zeggen, alles door 

de Geest geleid.  



3. Dit is ook de plek waar je, je hart en dus je emoties mag uitstorten voor God. Dus dit kan 

dankbaarheid, blijheid, maar ook verdriet of frustratie zijn.  

4. De onzichtbare wereld kijkt altijd mee. Daarom is dit ook een plek om te strijden in voorbeden. 

 

Met God én mensen 

1. Ook hier maak je God groot voor Wie Hij is en voor wat Hij doet. 

2. Wanneer je God en ook mensen als publiek hebt, kan je dat niet zomaar op elke manier doen. Je 

hebt hier ook je verstand voor nodig om fijngevoelig te zijn. Wat je doet is misschien wel goed in Gods 

ogen, maar niet opbouwend en mogelijk zelfs schadelijk zijn voor anderen. 

3. Wanneer je vlagt voor God, in aanwezigheid voor andere mensen heb je wijsheid, verstand en 

specifieke instructies nodig.  

4. Ook met andere mensen erbij kan het goed zijn om te strijden en voor te gaan in een strijd. Ook 

hier is het van onmisbaar belang dat het door specifieke instructie van God is. 

Het belangrijkste in aanwezigheid van andere mensen is dat het God eert en het geloof van anderen 

opbouwt. Zoals Paulus zegt: laat alles gebeuren in liefde en orde. 

 

Overwegingen die hierbij gemaakt kunnen worden: 

Veiligheid: Raak ik niemand?  

Vriendelijkheid: Kan iemand er makkelijk langs? Belemmering ik iemands zicht op de liedteksten? 

Kleding en bewegingen: Gaat de aandacht naar mij of naar God? 

Geestelijke voorbereiding: Sta ik recht voor God? Sta ik recht voor mijn broeders en zusters, of heb ik 

iets tegen iemand, of iemand iets tegen mij? Sta ik open voor Gods leiding? Ben ik fijngevoelig voor 

hoe iemand het op dat moment ervaart dat ik God op deze manier aanbid? En dien ik in liefde door 

bereid te zijn aan te passen of te stoppen, als ik zie dat het geloof afbreekt in plaats van opbouwt? 

 

'Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.' 

1 Korinthe 14:40 

 

'Doe alles vol liefde voor elkaar.'  

1 Korintiërs 16:14 

 

Zoals ons jaarthema: Dien elkaar door de liefde! 

 

'Broeders en zusters, 

God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, 

maar om elkaar te dienen in een geest van liefde.' 

Galaten 5:13 

 

Praktische toepassing binnen ICHTUS 

1. Vlaggen is een bediening binnen Ichtus en valt onder het gebedsteam. Dit geldt voor alle 

activiteiten rond vlaggen  binnen Ichtus.  

2. Vlaggen als bediening vindt plaats  o.l.v. Anne Rozenblad. Vlaggen kan alleen plaats vinden als er 

vooraf toestemming is gegeven door Anne. Mocht je een verlangen hebben om te vlaggen, bespreek 

dit dan met Anne.  

3. Aangezien vlaggen een bediening is, vraagt het geestelijke voorbereiding en persoonlijke  

betrokkenheid bij onze gemeente. 

 

 

 

 


