


Handelingen 2:1-13

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 
zich bevonden geheel vulde. 

3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.



5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 

6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 
verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ΨHet zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 

onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 
Frygiëen Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrenein Libië, inwoners 
van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en ook mensen uit Kreta en 
Arabië, zowel Joden als proselieten ςwij allen horen hen in onze eigen 

taal spreken over Gods grote daden.Ω 

12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 
ΨWat heeft dit toch te betekenen?Ω 

13 Maar sommigen zeiden spottend: ΨZe zullen wel dronken zijn.Ω



Handelingen 2:1

ά¢ƻŜƴ ŘŜ ŘŀƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ tƛƴƪǎǘŜǊŦŜŜǎǘ ŀŀƴōǊŀƪ ǿŀǊŜƴ 
ȊŜ ŀƭƭŜƴ ōƛƧ ŜƭƪŀŀǊΦέ



Pinksteren komt van Penta, Pentacostς̄ ʶ˄ˍʹˁˇˋˍ-

Letterlijk: de vijftigste dag! 

Het is vertaald met Pinksterfeest! 

Letterlijk: άtoen de vijftigste dag aanbrak waren ze allen bij elkaar! 

De vijftigste dag van wat?

Het gaat om één van de Joodse feesten: Shavuot



Pasen/Pesach is het 
verlossingsfeest van de 
onderdrukking uit Egypte 
van de Farao.  

In Egypte moest Israël hun 
verlossing vieren! 

Elk gezin moest een lam 
slachten en het bloed 
daarvan aan de deurposten 
smeren. 

De Engel des Doods zou die 
avond aan hen voorbijgaan: 
Pesach! 

De volgende dag 
vertrokken de Israëlieten uit 
Egypte. Weg uit het 
slavenhuis, weg uit Egypte 
richting het Beloofde Land. 

Dat wordt gevierd tijdens 
het Pesachfeest!



7 keer 7 weken = 49 dagen

ÅZeven weken na Pesach stonden de Israëlieten bij de 
Berg Horeb op de Sinaï - midden in de woestijn. 

ÅDaar werd Israël Gods Volk. 

ÅHet feest om dat te gedenken is: Shavuot

ÅPinksteren is 7 weken na Pasen

(Shavuotis 7 weken na Pesach ςde vijftigste dag) 



Israël ontving tijdens Pinksteren de WET

De Gemeente ontving tijdens Pinksteren de HEILIGE GEEST!



Romeinen 
8:1 - 4

1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 

2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de 
wet van de zonde en de dood. 

3 Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse 
natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als 
mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde 
afgerekend, 4 opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven 
immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest.



PASEN: Geen veroordeling door het Kruis van 
Christus!

PINKSTEREN: Leven door de Geest



De discipelen hadden de 
Heilige Geest al voor 
Pinksteren ontvangen! 

Johannes 20:22 Na deze 
woorden blies Hij over hen 
heen en zei: Ontvang de 
Heilige Geest.



Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te 
zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan 

ŘŜ ǳƛǘŜƛƴŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŀǊŘŜΦΩ

Er is meer!
Handelingen 1:8 



Joël 3:1 

Daarna zal zich dit 
voltrekken: Ik zal mijn 

Geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en 

dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen 
dromen dromen, en 

jongeren zullen visioenen 
zien; 2 zelfs over slaven en 
slavinnen zal Ik in die tijd 

mijn geest uitgieten.


