
Maak ‘geliefd zijn’ en liefhebben je grootste doel



→ Een kerk in zoektocht naar hoe de wereld in 
te gaan - EVANGELISATIE
→Een kerk die probeert de wereld buiten te 

houden qua verkeerd moraal – HEILIGHEID

Eerste brief aan Korintiërs 



Johannes 13:34-35 HTB
‘Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. 
Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan 
de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.



Johannes 15:9-12 HTB
'Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in Mijn 
liefde blijft en dat doe je door je aan Mijn geboden te houden. Want 
de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik Mij aan Zijn geboden 
heb gehouden. Leef vanuit Zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de 
bedoeling dat Mijn blijdschap in jullie zal zijn. Jullie zullen grote 
blijdschap ervaren. Ik zeg dat jullie net zoveel van elkaar moeten 
houden als Ik van jullie gehouden heb. '



1 Joh 4:19-21 HSV
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad 
heeft. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou 
zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn 
broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 
liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 
21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, 
ook zijn broeder moet liefhebben.'



Johannes 17:22-23 HSV
'En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in 
hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de 
wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad 
hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. '

Jezus had lief en liet de liefde van de Vader zien



1 Kor 4:4-8a HTB
4 'De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. 
Zij doet niet gewichtig en is niet trots, 
5 zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij 
neemt niemand iets kwalijk, 
6 zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. 
7 De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het 
altijd van God en houdt stand. 
8a Aan de liefde komt nooit een einde. 





Handelingen 6:1 HTB
'Toen er steeds meer mensen bijkwamen 
die in Jezus geloofden, ontstond er op 
een gegeven ogenblik ontevredenheid bij 
de Griekssprekende gelovigen. Zij 
klaagden dat de Hebreeuwssprekenden 
het dagelijks voedsel niet eerlijk 
verdeelden. De weduwen uit hun groep 
kregen minder dan de anderen. '

Barnabas en Paulus conflict





Kolossenzen 3:13-14
'Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als 
iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals 
ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen . 
En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de 
band van de volmaaktheid is. '



1. Het gaat niet om onschendbaar te worden. 
 Zo enorm verharden, dat niets je meer raakt!

Hard HART



1. Het gaat niet om onschendbaar te worden. 

Zacht HART



2. Liefhebben is gebaseerd op liefde en niet op presteren.

God heeft eerst lief!
Niet ‘werken aan je oude mens’ 
maar je richten op ‘meer lijken op Jezus’, 
opstaan in je nieuwe mens

Romeinen 6:8-11 HSV
8' Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem 
zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, 
niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven 
betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven 
betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de 
zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.'



3. Als er verwonding is of je verhard bent geraakt: 

SNEL gekwetst Kwetsen

SorryGenezen

Gekwetst Veel kwetsen

Sorry
Veranderen

Verwerken



3. Als er verwonding is of verharding: 
- Bid om genezing 
- Belijd als je gezondigd hebt 
- Leer te vergeven
- Zegen de ander, zegen jezelf
- Wees dankbaar voor de gemeente, voor elkaar



3. Als er verwonding is of verharding: 

 Je hoeft dit niet alleen te doen! 



4. Als er grensoverschrijding is, of als er zonde is: 
Spreek aan, vanuit liefde.
Vraag hulp. 

Jezus was tegelijk de leeuw en het lam. 
Hij kon confronteren met gezag, 
maar Zijn hart was altijd vol liefde.



5. Bewaak/bewaar je eigen hart. 
Vanuit Gods liefde voor jou!

Wie wil God voor jou zijn in deze situatie? 
Leer te schuilen bij Hem

Draag niet wat Hij al gedragen heeft





“Als je mij niet om advies of hulp vraagt, ontneem je 
mij de eer, de vreugde, om er te zijn voor jou”.

Maak ‘geliefd zijn’ en LIEFHEBBEN je grootste doel!
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