


Romeinen 12:1,2

1 Broeders en zusters, met een beroep op 
Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 
als een levend, heilig en God welgevallig 

offer in zijn dienst te stellen. Dat is de 
ware eredienst die van u wordt gevraagd.

2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar u veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God wil en wat goed, 

volmaakt en Hem welgevallig is. 



Romeinen 12:3,4

Met een beroep op de genade die mij 
geschonken is, zeg ik u allen dat u 

zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u 
kunt verantwoorden. 

U moet verstandig over uzelf denken, in 
overeenstemming met het geloof, de 

maatstaf die God ieder van u 
geschonken heeft.” 



Romeinen 12 
1 Lichaam – veel lichaamsdelen

Erken elkaars gaven en talenten!
Niet iedereen moet hetzelfde doen!

Niet iedereen heeft dezelfde roeping! 

We hebben 1 missie, 1 God, 1 doop, 1 
geloof… maar voor de rest zijn wij 

behoorlijk verschillend! 



Het begint met het 
verhaal van Jakob

de Patriarch
De Stamvader van Israël

Israël:
De naam van het Land, 

de naam van het Volk,

en de nieuwe naam van Jacob.



Genesis 25;27
Jakob bedriegt Isaak

en verkrijgt zo het eerste geboorterecht 



Het is toch Gods wil?!
Als wij denken dat wij God een handje moeten helpen… 

Je hebt het van God gehoord, maar het lijkt de 
verkeerde kant uit te gaan. 

Wat moet je dan doen? 

Zeker niet bedriegen, forceren, manipuleren, 
oneerlijk zijn, sjoemelen, etc. 

VERTROUW OP GOD en behoudt je integriteit. 



Jakob vlucht naar Paddan-Aram 
en

onderweg heeft hij een 
ontmoeting met God

Jacob zag in een droom een ladder die op de aarde stond en 
helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods 

engelen omhooggaan en afdalen. (Genesis 28:12)

Hij noemde de plaats Betel – dat betekent Huis van God!

En daar in Betel krijgt Jacob de belofte dat dit Land voor zij 
nakomelingen zal zijn.



Jakob, “de bedrieger,” ontmoet 
zijn gelijke in zijn oom Laban 

Jakob werd hartelijk onthaald! Jacob 
vertelde het hele verhaal van hem 
en Esau (dat had hij misschien niet 

moeten doen). Laban zei toen: 
Genesis 29:14 ‘Het is duidelijk, dat 

je familie van me bent!’



Jacob kreeg Lea, de 
oudere zus als vrouw en 
niet Rachel. 

Genesis 29:25 

’s Morgens ontdekte Jakob dat het 
Lea was met wie hij had geslapen. 
‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen!’ 
verweet hij Laban. ‘Ik heb toch om 
Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u 
me zo bedrogen!’



De boemerang kwam terug
Laban houdt Jakob een spiegel voor!

De bedrieger is bedrogen!

Genesis 29:26 ‘Het is hier niet
de gewoonte om de jongste 

vóór de oudste uit te 
huwelijken.’



Wees eerlijk met jezelf.
Hou op met sjoemelen en 

met bedriegen…
Neem verantwoording

Galaten 6:7 
Vergis u niet, God laat niet met zich 

spotten: 

Wat een mens zaait, zal hij 
ook oogsten.



Ben jij al tot die conclusie
gekomen? 

“Mijn eigen weg lukt niet, mijn 
trucjes werken niet meer.”

Jezus nodigt je uit: Kom op Mijn WEG!

Hij zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
leven, niemand komt tot de Vader dan door 

Mij. 
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