
mijn tijden 
in Uw hand 



Marcus 4:35-36 



Marcus 4:37-41 



En Hij, (…) bestrafte de wind 
en zei tegen de zee: 
Zwijg, wees stil! 



En de wind ging liggen 
en er kwam een grote stilte.



‘Waarom zijn jullie zo angstig, 
hebben jullie dan 

geen geloof?’ 





(…)
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. 
(…) Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, 

en Ik houd zo veel van je (…) 
Wees niet bang, want Ik ben bij je. 

(…).
Jesaja 43:1-5 NBV21



(…)
Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, 

heb er geen ontzag voor.
Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig,

 voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats.

Jesaja 8:12-13 NBV21



“Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 
Zie, Ik geef jullie gezag 

om slangen en schorpioenen te vertrappen 
en gezag over alle macht van de vijand. 

Niets zal jullie kunnen schaden. 

(…).”

Lukas 10:16-20 EBV24



De hoofdman over honderd (…) zei tegen Jezus: 
“Mijn Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt,

maar spreek slechts een woord 
en mijn jonge knecht zal genezen.

Want ik ben ook een mens die onder gezag van anderen staat
en ik beschik over soldaten

en ik zeg tegen de één: ‘Ga!’, en hij gaat,
en tegen een ander: ‘Kom!’, en hij komt,

en tegen mijn dienaar: ‘Doe dit!’, en hij doet het.”

Mattheüs 8:7-10 EBV24



‘Ik heb zelfs in Israël niet zo’n 
groot geloof gevonden’ 



Ik vertrouw op U, o HEERE, 

ik zeg: 
‘U bent mijn GOD!’. 

Mijn tijden zijn in Uw hand 
(..)

Psalm 31:15-16



in Uw hand 



Mijn schapen luisteren naar mijn stem, 
Ik ken ze en ze volgen Mij.

En Ik geef ze het eeuwige leven.

Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan
en niets of niemand zal ze uit mijn hand roven. 

Johannes 10:27-28 VB



‘jullie tijden zijn in Mijn hand’ 



mijn tijden 
in Uw hand 



In een preek zegt Augustinus: 

‘En daarom zeg ik, broeders en zusters: 
bid zoveel je kunt. 

Er is een overvloed aan slechte dingen 
en dat heeft God zelf toegelaten. 

Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, 
dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. 

Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! 
Dat zeggen de mensen tenminste. 

Laten we liever goed leven, 
dan worden de tijden vanzelf goed. 

Wij zijn de tijden. 
Zoals wij zijn, zijn de tijden.’



mijn tijden 
in Uw hand 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19

