
Wie we ZIJN 
Waar we voor STAAN  
Waar we voor GAAN



Betekenis ICHTUS
ICHTUS is een Grieks woord dat ‘vis’ 
betekent. De vis is een symbool dat 
door christenen in de eerste eeuwen na 
Christus gebruikt werd als geheim 
teken van herkenning en als 
eenvoudige geloofsbelijdenis. Sterker 
nog, het is de kortste geloofsbelijdenis 
die je kunt bedenken. Elke letter van 
ICHTUS staat voor een naam of titel 
van Jezus. Ons geloof is in: 

Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.



Onze Identiteit

We zijn een Pinkstergemeente.

We leggen nadruk op het werk van de Heilige 
Geest! (Handelingen 1:8)

Als gemeente zijn we een internationale familie 
en verbonden met Israël.

Hierna zag ik dit: een 
onafzienbare 
menigte, die 

niemand tellen kon, 
uit alle landen en 

volken, van elke 
stam en taal. In het 
wit gekleed en met 
palmtakken in hun 

hand stonden ze 
voor de troon en 

voor het Lam.
Openbaring 7:9 

Jezus staat altijd centraal 



Slogan van ICHTUS:



Visie – Missie – Waarden    
1. VISIE: 
Waar we voor gaan. Onze stip op de 
horizon. Dat wat God voor ons van 
plan is in de (verre en nabije) toekomst: 
lange- en korte termijn visie. 

2. MISSIE: 
Waar we voor staan. Wie we willen zijn en wat we in de 
huidige situatie willen bereiken. Werkt als onze motivator.

3. WAARDEN:
Dat waar we om bekend willen staan als gemeente 
van Jezus Christus. Waarden schetsen ook een 
ideaalbeeld van waar we naar toe willen groeien! 



1. Onze Visie:
• In eenheid bouwen aan het koninkrijk 

van God

• Jezus centraal stellen in de gemeente 
en ons leven

• Geestelijk groeien door te leven naar 
Gods Woord

• Een licht zijn voor Zaandam en 
dienstbaar aanwezig zijn

• We geloven dat God dit jaar voorziet in 
een ander gebouw met 400 of meer 
zitplaatsen en royale ruimten voor jeugd, 
kinderwerk, keuken en kerkelijk kantoor 



Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Matteüs 28:19 

• Discipelen maken

• Invoegen in bediening

• Discipelen 

• (Jonge) leiders trainen
(bv voor kringen, Alpha, het bestuur 
en in tzt nieuw te stichten gemeenten)

2. Onze Missie:



Zending onder Missie:
• We willen bijdragen aan de boodschap 

van Jezus’ redding en herstel overal in 
de wereld en ondersteunen reizen van 
en naar zendelingen en zenden zelf 
meer zendelingen uit.

• We focussen op 
evangelieverkondiging aan onbereikte
mensen en op leniging van noden van 
broeders en zusters in verdrukking



Zending onder Missie:
• Als lokale gemeente hebben we hart 

voor Zaanstad en omgeving

• We hebben als missie in Zaanstad 
meerdere gemeenten te stichten in 
o.a. Assendelft



Naast de grote opdracht

discipelen te maken, eren wij 

in ICHTUS het grootste gebod:

Matteüs 28:19 

Ga dus op weg en 
maak alle volken 
tot mijn 
leerlingen, door 
hen te dopen in 
de naam van de 
Vader en de Zoon 
en de Heilige 
Geest.

Matteüs 22:36-39

'“Meester, wat is HET GROOTSTE GEBOD 
in de Wet?” Jezus zei tegen hem: “Je zult 
de HEERE, je GOD, liefhebben met heel 
je hart, met heel je ziel, met al je kracht 
en met al je verstand. Dit is het grootste 
en het eerste gebod. Het tweede dat 
hieraan gelijk is, is: ‘Je zult je naaste 
liefhebben als jezelf’. '



ICHTUS is een huis van

gebed voor alle volken!

• Huis – ICHTUS is een familie 
• Van gebed – we zoeken de omgang en 

interactie met God
• Voor alle volken – we zijn 

internationaal

3. Onze Waarden: 

“Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden 

voor alle volken.”

Jesaja 56:7



• Welkomstlunch

• 3 Cursussen: 

• Vrijheidscursus/Back to Basics (pastor Jan)

• Luisteren naar Gods stem/Vaderhart van God (Hein)

• Vrij van aanstoot (Caroline)

• Thuiskringen 

• In een bediening  

Instroming



Het bruiloftsfeest 
van het Lam! 

Het ultieme Einddoel van de 
Gemeente van Jezus Christus!



Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van 

geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen 

zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft 

het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en 

jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het 

lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich 

kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor 

al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij 

tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het 

bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: 

‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

Openbaring 19:6-9



Hoe bereiken we 

dat Einddoel? 

Pas als het goede nieuws van het koninkrijk 
in de hele wereld wordt verkondigd 
als getuigenis voor alle volken, 
zal het einde komen.
Mattheus 24:14 



Jaarthema’s 
2026 Kom, volg Mij! (Marcus 1:17)

2025 Dien elkaar door de liefde (Galaten 5:14

2024 Zoek Mij en leef! (Amos 5:4)

2023 Zoals de Vader Mij gezonden heeft (Johannes 20:21)

2022 Zoek voortdurend Zijn nabijheid (Psalm 105:4)

2021 Hou vast! (2 Timotheüs 1:13)

2020 Kom binnen (Hebreeën 4:11)

2019 Vrucht dragen en groeien (Kollossenzen 1:10b)

2018 De rechtvaardige zal door geloof leven (Galaten 3:11)

2017 We zijn ambassadeurs van Christus (2 Korintiërs 5:22)

2016 Leren luisteren naar Gods stem (Openbaring 2:7)

2015 Met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Ef. 2:6)

2014 Geef ons meer geloof (Lucas 17:5)

2013 Huis van gebed voor alle volken (Jesaja 56:7)
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