


Aslan is coming - De Leeuw komt eraan
Ja het is winter, maar de lente komt er aan. En met de lente komt de Leeuw



Symbool van Marcus is een 
leeuw. De leeuw komt er 
aan. Maak de weg bereid! 

Preek voor de volgende week: Volg Mij!

Vanochtend: Wees een wegbereider! Waymaker



Marcus 1:1 markeert een 
duidelijk nieuw begin!

Vorige week: 

• Genesis 1:1 In het begin schiep God 
de hemel en aarde!

Vanochtend:

• Marcus 1:1 Het begin van het 
evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.



"Proto-Evangelion" (ofProto-evangelie)

De eerstekeer in de Bijbeldathet evangelie
verkondigdwerd is al in Genesis 3:15 

“Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’”

God belooft Eva dat iemand van haar 
nageslacht de slang zal vernietigen! 

Het is de eerste profetie van Gods heilsplan. 

Het kwam direct na de zondeval! 

Er is hoop op een Verlosser!



Introductie tot het 
Marcusevangelie: 

Waymaker!
Bereid de Weg voor! 

Markus 1:1-15

Marcus begint met de 
bediening van Jezus! 

Hij vertelt niet wat Hijzelf 
vindt. 

Behalve in Marcus 1:1. Hij 
maakt een krachtige 
proclamatie: Jezus 
Christus is de Zoon van 
God!



Zoon van God
Marcus 15:39 Toen de centurio, die recht 
tegenover hem stond, hem zo zijn laatste 
adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze 
mens was Gods Zoon.’



Jezus is de Zoon 
van God.
Daar gaat het om!

God is drie in één!

De Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest.

God is één, maar niet alleen.

Zoon van God laat ook de 
goddelijkheid en de menselijkheid 
van Jezus Christus zien! 



Jezus, Zoon van God in 
het Oude Testament

Spreuken 30:4 Wie is naar de hemel geklommen en weer
afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? 
Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de 
grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam, en de 
naam van zijn Zoon, als je die kent.

Psalm 2:7 Het besluit‘Jij bent mijn Zoon, ik heb je vandaag
verwekt van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:. 
8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden
der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze breken met een ijzeren
staf, ze stukslaan als een aarden pot.’

Psalm 110:1 De HEER (Yahwe) spreekt tot mijn heer
(Adonai): ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je 
vijanden een bank voor je voeten.’



Markus 1:2 verwijst naar de 
Profeet Jesaja.

Waymaker – de  Wegbereider

Maak ruimte! Maak plaats!

Marcus 1:2,3 Het staat geschreven bij de profeet 
Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij 
zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een 
stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 
gereed, maak recht zijn paden!”’



Drie punten

1. Wij zijn als Johannes, die 
de weg moest
voorbereiden voor Jezus. 
Jij bent een Bode!

2. Wij verkondigen en
aankondigen Jezus aan
zodat mensen weten dat
de Zoon van God eraan
komt!

3. Wij moeten in ons eigen 
leven de boodschap van 
Johannes toepassen! 



I. Jij bent een Wegbereider 

Johannes de Doper was de wegbereider van de 
komst van Jezus in de wereld! 

Jij bent een wegbereider voor de wederkomst van 
Jezus.

Jij bent een wegvoorbereider voor de komst van 
de Heilige Geest in jouw gezin, in jouw wijk, in 
jouw stad, in jouw Land…

Jij bent net zo als Johannes geroepen en 
apartgezet!  



II. De Boodschap 
Markus 1:7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om 
me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, 
maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.’

Markus 1:15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en 
hecht geloof aan dit goede nieuws.’



III. Bereid je voor! 

Verlossing begint met de prediking 
(de verkondiging)!

Het resultaat van de verkondiging 
moet bekering zijn!

En na de bekering begint de 
letterlijke navolging van Jezus 
Christus! 

Ben je al een Christen? 

Bereid je dan ook voor!

Maak ruimte in jouw leven! Maak 
plaats voor de Koning.

Wees voorbereid!
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